
Oermensen, varkensfeest, mooie natuur

Baliemvallei

De indrukken die je tijdens deze bouwsteen in de ongerepte Baliemvallei in Papoea

(Irian Jaya) opdoet, zullen je het hele leven bijblijven! Je maakt uitgebreid kennis

met de plaatselijke bevolking. Je ziet ze rondlopen in hun traditionele dracht.

Talloze fotomomenten zijn er tijdens een bezoek aan de kleurrijke lokale markten

en tijdens het varkensfeest. Geniet van de natuur als je prachtige wandelingen door

de vallei maakt. Na al deze geweldige impressies, is het heerlijk om bij te komen in

het prettige hotel.



Reis van dag tot dag

Dag 1: Baliemvallei

Je vliegt van Jayapura naar Wamena.

Vandaag heb je de beschikking over een busje met chauffeur. Het reizen met een

busje met chauffeur is een uitstekende manier om kennis te maken met het

prachtige Irian Jaya. Je bent flexibel, je bepaalt je eigen tempo en route. Je kunt

stoppen waar en wanneer je maar wilt.

Tevens heb je de beschikking over een gids. Een gids spreekt Engels en vertelt je

tijdens de reis allerlei wetenswaardigheden. Het verrijkt je rondreis, je komt veel

meer te weten over het land. De kwaliteit van de gidsen op Irian Jaya is over het

algemeen wel wat lager dan op meer toeristische eilanden als Sumatra, Java, Bali

en Sulawesi.

Wamena is een typisch Indonesisch, klein stadje in de Baliemvallei met een

luchthaven. In het stadje tref je 3 kleurrijke markten. Breng eens een bezoek aan

de grote “native” markt in Wamena. Je ziet hier geen lokale bewoners meer in

traditionele kleding. Vooral in de bergen en natuurlijk op een varkensfeest zie je de

traditionele kleding nog wel. De bevolking draagt absoluut nog peniskokers en

grasrokjes; maar niet dagelijks, alleen voor speciale gelegenheden. Op de markt is



het een drukte van belang. Veel groente en fruit, maar ook levende dieren,

betelnoot en wat souvenirs worden aangeboden. Mensen zitten op en onder houten

tafels. Let vooral op alle verschillende haardrachten, die je hier ziet.

De vruchtbare Baliemvallei is de thuishaven voor de Dani-stam. De Dani staan

bekend om hun rituele oorlogsvoering en hun peniskokers en botjes door hun neus.

Pas in 1938 is de Baliemvallei echt ontdekt door buitenlanders. Het belangrijkste

voedsel voor de Dani is de zoete aardappel. Ze leven met 2 tot 5 gezinnen op

ommuurde woonerven, in houten hutten met grasdaken. De mannen dragen

peniskokers, gemaakt van een soort kalebas en de vrouwen dragen grasrokjes,

gemaakt van vezels. Wamena is het bestuurlijk centrum van de Baliemvallei. In de

stad zijn levendige, kleurrijke markten. Maar je moet tochten in de omgeving

maken om de echte Baliemvallei en haar bewoners te leren kennen. Hoogtepunten:

Dani-dorpen, zwarte mummies, wandelingen/trekkings door prachtige

landschappen en zoutpoelen.

Overnachting in Baliemvallei.

Dag 2: Baliemvallei

In Wamena bezoek je een lokale markt. Van de markt wandel je naar de

Baliemrivier. In het water is het een drukte van belang. Men zwemt, wast zichzelf,

men wast kleding en er worden zand en stenen gewonnen. Je stapt in de auto en

rijdt verder de Baliemvallei in, naar het zuiden. De weg houdt op bij het dorp

Sogogma. Hier begint je trekking, door een bosrijk deel, waarbij je diverse malen

een riviertje oversteekt. Soms via wiebelige hangbruggetjes, soms via stapstenen,

soms via een boomstam met een stuk rotan als leuning. Je ziet onderweg diverse

dorpjes van de Dani-stam met opvallende ronde hutten met grasdaken. Vroeg in de

middag heb je een picknicklunch, bijvoorbeeld in het dorp Seinma bij de kerk. Je

wandelt naar het dorp Kurima en van daaruit loop je terug naar de auto.

Overnachting in Baliemvallei.

https://www.vanverre.nl/indonesie/plaatsinformatie/irian-jaya/baliemvallei


Dag 3: Baliemvallei

Een afwisselende excursiedag. Je rijdt naar Kurulu, waar 1 van de 5 mummies die er

in de Baliemvallei zijn bewaard wordt. De mummie is het lichaam van een zeer

belangrijke voorouder. Na zijn dood is hij in een zittende positie neergezet en

gerookt. Een zwarte zittende mummie is het resultaat. Daarna volgt een vrij zware

klim bergopwaarts. Vrouwen, slechts gekleed in grasrokjes en mannen met een

peniskoker en verentooi wijzen de weg. Onderweg verzamelen ze soms ook hout.

Hun hoofddoel is echter de zoutbron. Daar aangekomen laten de Dani’s zien hoe

zout gewonnen wordt en je zoekt een plekje voor de picknicklunch. In de middag

maak je nog een korte wandeling door Danidorpen.

Overnachting in Baliemvallei.

Dag 4: Baliemvallei

In de ochtend vertrek je met de auto naar het noordelijke deel van de Baliemvallei

naar de Kotilola grot. De enorme grot is deels ingestort, maar eigenlijk maakt dat

de grot alleen maar mooier! Nu is de ruimte namelijk overdekt met een weelderige

plantengroei. Ook stalagmieten en stalactieten zijn te zien. Stap onderweg even uit

bij het marktplaatsje Uwosilomo voor een kleurrijke foto met opgestapeld fruit.

Vanuit Uwosilomo rijd je door het tropische woud naar de Pass-vallei. Onderweg

stop je om te picknicken en te wandelen. Op de weg terug stop je in Meagaima,

waar je het gemummificeerde lichaam van een voorvader, een zeer belangrijk

stamhoofd kunt zien.

Rond 16.00 uur ben je terug in het resort.



Overnachting in Baliemvallei.

Dag 5: Baliemvallei

De mooiste excursie die er te maken is in de Baliemvallei is het bijwonen van een

varkensfeest. De dorpelingen van de Dani-stam kopen vantevoren een varken. Als

je arriveert bij het dorp, komen vanuit de begroeiing allemaal Papoea-mannen in

traditionele dracht, dus met peniskoker en verentooi, te voorschijn. Ze voeren een

schijngevecht met speren op. In het dorp wachten de vrouwen, ook in traditionele

kleding met grasrokjes. Sommige mannen hebben hun gezicht ingesmeerd met

witte, rode of zwarte kleuren. Ze dragen prachtige hoofdtooien met veren, anderen

hebben een varkenstand door hun neus. Al met al biedt het varkensfeest zeer veel

fotogenieke momenten.

De mannen en vrouwen dansen tezamen en vervolgens wordt het varken gedood

met pijl en boog en het vlees wordt gestoofd, daarna eet je samen met de

dorpelingen.

Je gids en chauffeur nemen hier afscheid van je.

Overnachting in Baliemvallei.



Dag 6: Baliemvallei - Sentani

Je wordt opgehaald en naar de luchthaven gebracht (transfer).

Je vliegt van Wamena naar Jayapura.

Vandaag heb je de beschikking over een busje met chauffeur. Het reizen met een

busje met chauffeur is een uitstekende manier om kennis te maken met het

prachtige Irian Jaya. Je bent flexibel, je bepaalt je eigen tempo en route. Je kunt

stoppen waar en wanneer je maar wilt.

Tevens heb je de beschikking over een gids. Een gids spreekt Engels en vertelt je

tijdens de reis allerlei wetenswaardigheden. Het verrijkt je rondreis, je komt veel

meer te weten over het land. De kwaliteit van de gidsen op Irian Jaya is over het

algemeen wel wat lager dan op meer toeristische eilanden als Sumatra, Java, Bali

en Sulawesi.

Je rijdt naar de rand van het Sentani-meer, dat bezaaid is met eilandjes en een

grandioos panorama biedt over groene heuvels. Bij een pier wordt een

gemotoriseerde prauw gehuurd. Je vaart over het meer naar het eiland Ayapo, waar

men bijzondere boombastschilderingen en traditionele houten schalen maakt. Tijd

om te lunchen (niet inbegrepen) en vervolgens naar de grote markt van Abepura en

de vismarkt van Hamadi. Voor de kust liggen talloze kleurrijke kleine bootjes waar

vis verhandeld wordt. Hamadi is ook bekend omdat er een aantal leuke

souvenirwinkels is. Hier koop je echt de prachtigste spullen: houtsnijwerk,

peniskokers, schilderijtjes van boombast etc.



Je gids en chauffeur nemen hier afscheid van je.

Overnachting in Sentani.

Dag 7: Sentani - Jayapura

Je wordt opgehaald en naar de luchthaven gebracht.

Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in de reis, ook staan er suggesties

in. Klik hieronder op de balkjes om de verschillende suggesties voor deze rondreis

te bekijken. Staat het hotel van jouw keuze er niet bij, laat het ons weten wij

kunnen bijna alle hotels aanbieden.

 Inbegrepen

Nacht 1 t/m 5: Baliemvallei, Baliem Valley Resort

⭐⭐⭐⭐

Een droom waarin je terecht komt! Ver weg van het alledaagse leven. In absolute

rust staat dit prachtige resort. Het uitzicht vanaf de terrassen van iedere ”hut” is

magnifiek. Kilometers en kilometers ver kijk je de Baliem Vallei in, terwijl je geniet

van je prachtige bungalow (wel wat achterstallig onderhoud) en de goede

verzorging. Maar natuurlijk kom je hier niet alleen om op je terras te zitten. The

Baliem Valley Resort biedt zeer goed verzorgde dagtochten of meerdaagse tochten

door het land van de Papua’s.



 Inbegrepen

Nacht 6: Sentani, Horex (Horison Express)

⭐⭐⭐⭐⭐

Modern hotel, prima om te verblijven in Sentani.

 Alternatief

Swiss-belhotel Papua Jayapura

⭐⭐⭐⭐⭐

De luxe kamers en de ligging in het centrum van Jayapura maken Swiss-belhotel

een heerlijk verblijf. Geniet van het fantastische uitzicht over Jotefa Bay, neem een

duik in het door palmbomen omringde zwembad en geniet van de lokale keuken in

het restaurant.

Inbegrepen



Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

4x Lunch

5x Diner

Binnenlandse vluchten

Vermelde transfers

Auto / minibusje met chauffeur van dag 1 t/m 6

Engelssprekende gids van dag 1 t/m 6

Excursie - Trekking door de zuidelijke Baliemvallei

Excursie - Zoutwaterbron, mummie en Dani-dorpjes in de Baleimvallei

Excursie - Autorit Pass-vallei, Kotilola grot en Meagaima vanuit de Baliemvallei

Excursie - Varkensfeest in de Baliemvallei

Excursie - Bezoek het Sentani-meer en Hamadi vanuit Jayapura

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Reis-/annuleringsverzekering



Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.

Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.



Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Indonesië specialist staat voor je

klaar!

© Van Verre - Niets uit deze publicatie mag gebruikt, verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden

door middel van druk, digitale technieken, publicatie op internet of op welke andere wijze dan ook,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Verre.

mailto:reizen@vanverre.nl

