
Het kleurrijke noorden rond Salta

Vanaf de koloniale stad Salta met de huurauto naar Purmamarca, in de Andes.

Blauwe luchten en kleurige rotswanden, opgravingen en een kloof. Terug naar Salta,

maar je verblijft niet ín de stad, maar op een landgoed in de landelijke omgeving.

Daarna zuidwaarts, een schitterende route met vergezichten en langs cactussen

naar Cachi. Over een onverharde weg hobbel je naar Cafayate. Je verblijft op een

wijnlandgoed. Terug naar Salta en nog een nachtje Buenos Aires.

Reis van dag tot dag

Dag 1: Salta

Welkom in de koloniale stad Salta



De luchthaven van Salta ligt niet ver buiten de stad. Wij boeken een transfer met

Spaanstalige chauffeur.

In het centrum van Salta staan gekleurde huizen en gebouwen, sommige

gerestaureerd, andere in enigszins vervallen staat. Opvallend zijn de roze en de

pastelblauwe kerk. Het grote plein heeft aan alle kanten terrassen. Een must is een

bezoek aan het archeologische museum de Alta Montaña. Hier wordt de unieke

mummie van een kindoffer van de Inca’s tentoongesteld. De Inca’s offerden

kinderen aan vulkanen om die rustig te houden. Neem de kabelbaan naar de top

van de San Bernardo berg, nadat je het San Bernardo klooster aan de voet hebt

bekeken. Drink een wijntje bij de wijnfiets van Wine and Bike op de top. Ga je ’s

avonds naar één van de peña’s. Dit zijn een soort cafés waar gegeten en gedronken

wordt en waar live muziek is.

Overnachting in Salta.

Optioneel: Excursie - Citytour Salta

Excursie



Halve dag



Als je het leuk vindt om wat meer te weten over Salta en omgeving dan is de

citytour van een halve dag onder begeleiding van een Engelssprekende gids ideaal.

Je begint in het centrum. De opvallende kathedraal herbergt het graf van generaal

Guëmes, de plaatselijke held. Je bekijkt het Culturele Centrum, het historische

museum van Noord-Argentinië, de San Francisco kerk en het San Bernardo

klooster. Je neemt de kabelbaan naar de top van de Bernardo heuvel en ziet dan

pas hoe groot de stad eigenlijk is. Door naar de buitenwijken van Salta. Een

bijzondere wijk is San Lorenzo waar veel kunstenaars leven, met als gevolg veel

galeries en een souvenirmarkt.

Halve dag.

Inclusief: vervoer, Engelssprekende gids, entreegelden.

Dag 2: Salta

Deze dag is ter vrije besteding.Neem de kabelbaan naar de top van de San

Bernardo berg, wanneer je het San Bernardo klooster aan de voet hebt gezien.

Drink een wijntje bij de wijnfiets van Wine&Bike op de top. Of boek de Tren de las

Nubes, één van de hoogstgelegen treinroutes ter wereld. Om jezelf helemaal onder

te dompelen in het lokale leven ga je ’s avonds naar één van de peña’s. Dit zijn een

soort cafés waar gegeten en gedronken wordt en waar live muziek is. Vaak gitaar en

zang.

Overnachting in Salta.



Optioneel: Excursie - De trein naar de wolken vanuit Salta

Excursie



Hele dag

Klinkt dat niet idyllisch: een treinrit naar de wolken? Het is vaak letterlijk zo tijdens

de rit met de Tren a las Nubes. Vanaf Salta word je met de bus naar San Antonio

de los Cobres gebracht. Je loopt in Salta op eigen gelegenheid naar het treinstation

waar de bus vertrekt. In San Antonio de los Cobres begint de toeristische attractie:

het is de op 5 na hoogste treinrit door wereld. Je komt door kleine bergdorpen van

de Andes, door kloven en je ziet de bergen die steeds weer een andere kleur

hebben. Tijdens de treinrit zigzagt de diesellocomotief tussen de bergen door. Je

komt over 29 bruggen, het wordt donker in de 21 tunnels en je rijdt over vele

viaducten. De meest spectaculaire is het Polvorilla Viaduct op 4.200 meter hoogte.

Hele dag.

Inclusief: bus, treinticket.

Exclusief: transfer Salta.



Dag 3: Salta - Purmamarca

Afstand  ca. 2 uur /  190 km

Je haalt je huurauto op. De komende dagen maak je gebruik van een huurauto.

Je rijdt van Salta naar Purmamarca. Vooral het laatste deel van de weg na Jujuy is

het landschap schitterend. Stop even bij een uitkijkpunt voor een foto. Eerst zijn de

berghellingen nog groen, maar het landschap wordt al snel ruiger en kaler. De

bergen worden hoger, de weg kronkelt mee de hoogte in. De kleuren van de bergen

zijn opvallend: van kopergroen tot bruin en rozerood.

Purmamarca is een toeristisch maar gezellig plaatsje dat aan alle kanten door

bergen wordt omgeven. Het ene souvenirkraampje staat naast het andere, maar de

omgeving is zo mooi, dat het toch de moeite waard is. Kleine huizen in

adobekleuren en op de achtergrond veelkleurige bergen. De Cerro de los Siete

Colores, oftewel de zevenkleurige berg is de bekendste. Het lijkt wel alsof een

schilder een landschap heeft geverfd met alle tinten die hij op zijn palet had.

Diverse tinten bruin, groen, roze en rood lijken op elkaar te liggen en de berg op te

bouwen. Er zijn veel wandelmogelijkheden. De Paseo de los Colorados, een rondje

van 3 kilometer met vrij weinig hoogteverschillen is een aanrader. Er zijn ook

zwaardere beklimmingen mogelijk.

Overnachting in Purmamarca.

Dag 4: Purmamarca

Oude Inca-ruïne, talloze uitzichtpunten en wandelen door de Duivelskloof



Doe vandaag rustig aan en rijdt van Purmamarca naar Tilcara. De route er naar toe

is fotogeniek met gekleurde bergen. Onderweg even stoppen bij La Posta de

Hornillos, een voormalige handelspost uit 1772. In Tilcara is een lokale markt, een

markt met souvenirs. Er zijn veel restaurants en terrasjes. Direct naast het dorp

Tilcara ligt de oude Inca-opgraving Pucará. De ruïnes worden omringd door talloze

cardón cactussen en er is ook een cactustuin bij. Wandel 4 kilometer naar de

Garganta del Diablo, een kloof. Vervolg daarna de route naar Uquiá door de kloof

van Humahuaca. Bekijk in Humahuaca het gemeentehuis met een bijzondere

architectuur. En als je nog niet geluncht hebt, zijn er voldoende restaurants met

lokale specialiteiten in Humahuaca.

In de middag terug naar Purmamarca.

Overnachting in Purmamarca.

Optioneel: Excursie - Zoutvlakte Salinas Grandes vanuit Purmamarca

Excursie



Halve dag



Op iets meer dan een uur rijden vanaf Purmamarca liggen de grootste zoutmeren

van Argentinië. De zoutvlaktes van Argentinië zijn iets minder indrukwekkend dan

Uyuni, maar als je niet naar Bolivia gaat of bent geweest, is een excursie naar de

Salinas Grandes een aanrader. De route ernaartoe is al een hele happening. Je blijft

maar stijgen, de weg kronkelt door de bergen. Je passeert een pas van meer dan

4.100 meter! Kijk onderweg of je vicuña’s ziet. De ligging van de zoutmeren is ook

hoog, tot ver boven de 3.000 meter. Zonnebril op tegen het oogverblindende wit,

attributen mee om gekke foto’s te nemen, denk aan speelgoedbeestjes en je bent

klaar voor een bijzondere dag op de zoutvlakte.

Halve dag.

Inclusief: vervoer, Engelssprekende gids.

Dag 5: Purmamarca - Salta

Afstand  ca. 2 uur /  190 km

Je rijdt van Purmamarca naar Salta, deels door mooie natuur.

Veel toeristen komen 2 keer in Salta. Een stad waar je zeker moet slapen en

rondkijken, maar voor je tweede verblijf adviseren wij om buiten de stad te

verblijven. Er is een aantal hacienda’s en finca’s die tegenwoordig als hotel zijn

ingericht. Een hacienda of finca is een oude hoeve met land eromheen. De hotels

zijn vaak op zich al fotogeniek. Je verblijft in de rust, buiten de stad. En de ervaring

om op een hacienda of finca te slapen is een aanrader. Kies bijvoorbeeld voor Finca

Valentina en voeg een paardrij-excursie toe.

Overnachting in Salta.



Dag 6: Salta - Cachi

Afstand  ca 3,5 uur /  150 km

Eerst door een landelijk gebied met dorpen; dit is de Valle de Lerme. Je slaat bij El

Carri af de Route Nacional nummer 33 op. Je rijdt een kloof in, de Valles

Calchaquiés. Het wordt ruiger, de begroeiing wordt lager. Cardon cactussen rijzen

op in het landschap. De weg kronkelt omhoog en lijkt te blijven stijgen. Een groot

deel is onverhard. Je komt langs verschillende uitkijkpunten, de hoogste op meer

dan 3.400 meter bij Cuesta del Obispo. Het landschap verandert wederom. Het lijkt

wel de setting van een Wild West film. Rode aarde en verspreide cactussen. Je bent

in het National Park Los Cardones. Strek de benen en maak een wandeling tussen

metershoge cactussen. Lama’s kunnen zomaar de weg oversteken.

In een vruchtbare vallei langs de Calchaqui-rivier ligt het dorp Cachi. Overnacht

hier tijdens een rondje vanaf Salta naar de indrukwekkende landschappen rondom

Cachi en Cafayate. Het is een klein, maar gezellig dorp met diverse terrassen en

restaurants. Straten met keien en witgeschilderde adobe huizen. Bezienswaardig

zijn de kerk en het archeologisch museum. Als je wat actiever bezig wilt zijn, klim

dan naar de begraafplaats net boven het dorp. Het uitzicht over de vallei en het

dorp is subliem en de begraafplaats zelf is typisch voor Argentinië: een mix van

kleine kruizen tot graven die bijna een huis lijken en waar de hele familie bijgezet

wordt. Als je een langere wandeling wilt maken, is een hike naar Cachi Adentro

door de vallei een aanrader. Paardrijden behoort ook tot de mogelijkheden.

Overnachting in Cachi.



Dag 7: Cachi - Cafayate

Afstand  ca. 4,5 uur /  160 km

Een autorit door een ruig en onherbergzaam gebied, grotendeels over een

onverharde weg. Je rijdt over de befaamde Ruta Nacional nummer 40. Dit is de weg

die Argentinië van noord tot zuid met elkaar verbindt; wat Route 66 voor Amerika

is, betekent deze weg voor Argentinië. Achter je auto werp je wolken stof op. Je

passeert enkele dorpen. Als je zin hebt, sla dan even af bij Seclantas. Dit is de

bakermat van de Argentijnse poncho’s. Het hoogtepunt komt vlak na Angastaco. In

dit dorp is een restaurant, er zijn ruïnes nabij het dorp. Maar ongeëvenaard mooi is

het Angastaco Natural Monument. Enorme rotsen zijn bijzonder gevormd. Parkeer

je auto net na het dorp en klim naar het uitzichtpunt. In San Carlos kun je

eventueel lunchen; er zijn enkele restaurants op het grote plein.

De op één na belangrijkste wijnproducerende regio van Argentinië is Cafayate en

omgeving. Er zijn diverse landgoederen met wijngaarden eromheen. Zowel rode,

witte als rosé wijnen worden hier gebotteld. De witte wijn is de bekendste, van de

torrontés druif. Ook de mierzoete witte wijn, die mistela heet, komt uit dit gebied.

Wijnproeven kan in diverse bodega’s. Het grote plein in Cafayate is gezellig en

omgeven door terrassen en restaurants. Vaak is er live muziek. Proef een wijnijsje

bij de ijssalon op de hoek van het plein. Als je even genoeg hebt van wijn: ook een

bierbrouwerij is hier gevestigd. Het museum de la Vid y El Vino geeft een goed

beeld over de wijnindustrie. Verken de omgeving tijdens een wandeling of huur een

fiets en trek er op uit. Paardrijtochten zijn er eveneens.

Overnachting in Cafayate.



Dag 8: Cafayate

Wijnproeven of toch liever een wijnijsje?

De Ruinas van Quilmes zijn overblijfselen van de lokale dorpen die in het gebied

ten zuiden van Cafayate leefden. In de volksmond wordt dit wel de Machu Picchu

van Tucuman genoemd. De weg ernaartoe is al de moeite waard. De dorpen waren

hier al rond het jaar 800! Een indianenstam leefde hier en er werden al aardappels

verbouwd. Je ziet de overblijfselen van een dorp dat tegen de helling gebouwd

was. Vooral veel stenen muurtjes zijn overgebleven; af en toe lijkt het net een

doolhof. Er zijn gangetjes en trappetjes. Palmbomen en cactussen steken qua kleur

tegen de stenen af. Het complex is enorm groot. Er is een museum bij met

archeologische vondsten en sculpturen.

Overnachting in Cafayate.

Dag 9: Cafayate - Salta omgeving

Afstand  ca 3,5 uur /  195 km



Vanaf Cafayate rijd je terug naar Salta. Wij vonden dit één van de mooiste routes in

heel Argentinië! Maak er een dagtocht van. Zodra je buiten de stad Cafayate bent,

bevind je je in een duinlandschap: Los Medanos. Veel mooier wordt het als je de

Quebrada de Cafayate, ook de Quebrada de las Conchas genoemd, in rijdt. Een

kilometerslange kloof met voornamelijk rode rotsen. Al heel snel is er een

parkeerplaats aan je rechterhand. Wandel direct na de parkeerplaats de kloof in.

Aan te raden fotostops zijn er bij La Ventana, de obelisk, het uitzichtpunt Mirador

Tres Cruces, het Amfitheater en de mooiste voor het laatst: de Garganta del Diablo.

Het laatste deel naar Salta terug rijd je door de Valle de Lerma. Als je tijd hebt: er

zijn diverse bodega’s onderweg waar je wijn kunt proeven.

In het centrum van Salta staan gekleurde huizen en gebouwen, sommige

gerestaureerd, andere in enigszins vervallen staat. Opvallend zijn de roze en de

pastelblauwe kerk. Het grote plein heeft aan alle kanten terrassen. Een must is een

bezoek aan het archeologische museum de Alta Montaña. Hier wordt de unieke

mummie van een kindoffer van de Inca’s tentoongesteld. De Inca’s offerden

kinderen aan vulkanen om die rustig te houden. Neem de kabelbaan naar de top

van de San Bernardo berg, nadat je het San Bernardo klooster aan de voet hebt

bekeken. Drink een wijntje bij de wijnfiets van Wine and Bike op de top. Ga je ’s

avonds naar één van de peña’s. Dit zijn een soort cafés waar gegeten en gedronken

wordt en waar live muziek is.

Overnachting in Salta.



Dag 10: Salta omgeving - Buenos Aires

Je rijdt van je hotel naar de luchthaven.

Je levert je huurauto vandaag weer in.

Je vliegt van Salta naar Buenos Aires.

Je wordt bij de luchthaven waar binnenlandse vluchten landen opgehaald en naar

je hotel gebracht.

Buenos Aires is een enorme en bruisende stad. De stad van Evita Perón, de tango

en de voetballer Maradona. Het beste overzicht krijg je als je wijk voor wijk bekijkt.

De leukste wijken zijn San Telmo, Microcentro, Palermo, La Boca en Retiro. Statige

gebouwen tref je overal. San Telmo wordt gekenmerkt door gezelligheid, smalle

straten geplaveid met keien, pleinen, terrassen, restaurants en op straat wordt de

tango gedanst. Palermo is de leukste wijk om uit eten te gaan. Authentiek, gezellig

en met veel bijzondere gebouwen en pleinen. La Boca is natuurlijk bekend om het

voetbalstadion. Maar vergeet niet naar de Caminito te gaan. Talrijke kleurige

huisjes, veel street-art en ook hier weer tangodansers op straat. Retiro is vooral

bekend om de begraafplaats, met als bekendste graf dat van Evita Perón.

Overnachting in Buenos Aires.

https://www.vanverre.nl/argentinie/plaatsinformatie/buenos-aires


Optioneel: Excursie - Tangoshow in Buenos Aires

Excursie



Kwart dag

In het hart van de wijk San Telmo, bakermat van de tango staat een oud gebouw.

Op deze unieke locatie zie je een onvergetelijke show met een klein tango-orkest.

Het is redelijk kleinschalig. Je begint met een keuzediner. De gerechten zijn een

mix van Argentijnse specialiteiten en internationale gerechten. Natuurlijk ontbreekt

een bijpassende Argentijnse wijn niet, deze is ook inbegrepen. Na het diner begint

de show. Er is traditionele en moderne tango show.

Avond.

Inclusief: transfers, diner met water en een glas wijn, tangoshow.

Dag 11: Buenos Aires - Buenos Aires vertrek

Je wordt opgehaald bij het hotel en naar de internationale luchthaven gebracht.

Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in de reis, ook staan er suggesties

in. Staat het hotel van jouw keuze er niet bij, laat het ons weten wij kunnen bijna

alle hotels aanbieden.



 Inbegrepen

Nacht 1 t/m 2: Salta, Hotel Villa Vicuña

⭐⭐⭐⭐⭐

Charmant klein hotel op toplocatie, een aanrader vind je dit!

 Alternatief

Legado Mitico

⭐⭐⭐⭐

Wat een leuk hotel is dit! Heel sfeervol met zitjes, een bibliotheek en een mooie en

rustige patio. Op nog geen 10 minuten lopen ligt het gezellige Plaza 9 de Julio. Het

is meer een park dan een plein met rondom terrasjes. Leuk om te zien hoe het

stadsleven zich hier afspeelt. Na een dagje genieten van de stad, boek je natuurlijk

een heerlijke massage in het hotel.



 Inbegrepen

Nacht 3 t/m 4: Purmamarca, Colores de Purmamarca

⭐⭐⭐⭐⭐

Twee-onder-één kap bungalows die perfect kleuren bij de achterliggende bergen.

 Alternatief

El Manantial del Silencio

⭐⭐⭐⭐⭐

Rustig gelegen hotel dat er Spaanskoloniaal uitziet, met spa.



 Inbegrepen

Nacht 5: Salta, Finca Valentina

⭐⭐⭐⭐⭐

Oude boerenhoeve met kamers in het hoofdgebouw en bungalows in de ruime tuin.

Heel wat anders dan een verblijf in de stad Salta, geniet van de rust en de ruimte,

bijvoorbeeld bij een tweede verblijf bij de stad.

 Alternatief

House of Jasmines

⭐⭐⭐⭐⭐

Aan de voet van de bergen van de Andes ligt dit elegante landhuis. Knus en stijlvol.

Geniet met een drankje bij de open haard en proef de lokale specialiteiten in het

restaurant dat bij House of Jasmines hoort.



 Inbegrepen

Nacht 6: Cachi, El Cortijo

⭐⭐⭐⭐⭐

Prima middenklasse hotel, net buiten het centrum, leuke bouwstijl. De kamers

liggen rondom een binnenplaats en er is een tuin met zitjes.

 Alternatief

La Merced del Alto Hotel & Spa

⭐⭐⭐⭐

Mooi hotel met klassieke uitstraling alsof het een klooster is. Hooggelegen met

uitzicht over de natuur in de omgeving. Er is een zwembad en een spa.



 Inbegrepen

Nacht 7 t/m 8: Cafayate, Viñas de Cafayate Wine Resort

⭐⭐⭐⭐⭐

Sfeervol en rustig gelegen wijnlandgoed. Als je de tuin met de geurende

lavendelstruiken in loopt, op weg naar het zwembad voel je je direct thuis.

Reserveer van tevoren een tour bij Bodega El Esteco en geniet tussen 19.00 en

20.00 uur van een glas Torontés in de lobby. 

 Alternatief

Patios de Cafayate

⭐⭐⭐⭐⭐

Elegante en luxe accommodatie, gelegen tussen de wijngaarden rond Cafayate. Er

hoort een bodega bij en in het oude landhuis zijn kamers gemaakt.



 Inbegrepen

Nacht 9: Salta, Hotel Villa Vicuña

⭐⭐⭐⭐⭐

Charmant klein hotel op toplocatie, een aanrader vind je dit!

 Alternatief

Finca Valentina

⭐⭐⭐⭐⭐

Oude boerenhoeve met kamers in het hoofdgebouw en bungalows in de ruime tuin.

Heel wat anders dan een verblijf in de stad Salta, geniet van de rust en de ruimte,

bijvoorbeeld bij een tweede verblijf bij de stad.



 Inbegrepen

Nacht 10: Buenos Aires, Casa Sur Bellini

⭐⭐⭐⭐⭐

Stijlvolle kamers in een hotel met een gunstige locatie in de wijk Palermo.

 Alternatief

Be Hollywood

⭐⭐⭐⭐⭐

Urban chique boutique hotel in de gezellige wijk Palermo.

Inbegrepen



Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

Binnenlandse vluchten

Autohuur van dag 3 t/m 10

inclusief ongelimiteerde kilometers, schadedekking,

aansprakelijkheidsverzekering en extra bestuurder

Vermelde transfers

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Overige entreegelden

Reis-/annuleringsverzekering

Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.



Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.

Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Argentinië specialist staat voor je

klaar!

© Van Verre - Niets uit deze publicatie mag gebruikt, verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden
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