
Grote Molukken rondreis

De kruidnageleilanden Ternate en Tidore, in de noordelijke Molukken, vormen een

goede kennismaking met dit deel van oostelijk Indonesië. En dan naar de centrale

Molukken, eerst naar Ambon en dan naar Saparua. Op beide eilanden zijn sporen

uit de vroege Nederlands-koloniale tijd te vinden. En als afsluiting: het prachtige

grote eiland Seram: eerst de ruige bergkam over, prachtige natuur. Aan de

noordkant ligt Sawai, een oorspronkelijk dorp op palen, ook de accommodatie

staat op hoge poten in zee. De afsluiting: op het strand van Ora Beach, bounty-

gevoel op en top.

Dag 1: Ternate

Je arriveert op de luchthaven Sultan Babullah. Meteen bij aankomst zul je al

merken dat het toerisme hier nog in de kinderschoenen staat: alles verloopt

rommelig. Je wordt opgehaald voor een transfer en rijdt in ongeveer 45 minuten

het dorp Kampung Fitu.



Het eiland Ternate en het zustereiland Tidore behoren tot de Noord-Molukken.

Beide eilanden zijn ongeveer even klein met een doorsnee van zo’n 10 kilometer.

Ternate wordt als hoofdeiland beschouwd en heeft een luchthaven. Portugezen,

Spanjaarden en Nederlanders heersten achtereenvolgens op het eiland. Het werd

belangrijk voor de VOC vanwege de kruidnagels. Nog steeds is deze specerij

belangrijk en je ziet vele kruidnagelplantages op Ternate en Tidore.

Ternate: In het midden van het eiland ligt de vulkaan de Gunung Galamala; de weg

en dorpen liggen langs de kust. Je maakt een rondje over het eiland.

Tidore: Op minder dan 1 kilometer afstand ligt Tidore; bootjes varen op en neer. Dit

eiland is nog rustiger dan Ternate.

Je verblijft net buiten Kampung Fitu, een dorpje aan de zuidkust.

Overnachting in Ternate.

Dag 2: Ternate



Een mooie tocht van 6 a 7 uur met een chauffeur en Engelssprekende gids, waarbij

je het hele eiland Ternate rondrijdt. De weg is maar 45 kilometer, maar je stopt op

meerdere plaatsen.

Je bezoekt Ternate-stad, waar het fort Oranje dominant aanwezig is. Leuk om over

de muur te wandelen. Loop daarna over de grote, kleurrijke markt met

voornamelijk groenten en fruit. Een ander fort is benteng Tolukko, ten noorden van

de stad. Je vervolgt de tocht naar het sultanspaleis, een Buginees dorp met huizen

op palen en over de kustweg.

Je komt bij het Tolire Kecilmeer en het Talire Besarmeer met groen water;het deed

ons denken aan 1 van de 3 meren op Flores (Kelimutu). In het zuiden is een lagune,

waar fishfarms zijn: je bent altijd welkom. Er is ook een restaurant.

Overnachting in Ternate.

Dag 3: Ternate

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar de aanlegsteiger van de boot gebracht

(transfer). In minder dan een half uur vaar je naar het tweelingeilandje van Ternate:

Tidore. In Rum op Tidore zijn de overblijfselen van een Spaans fort te zien, evenals

een gedenkplaats die herinnert aan de komst van de eerste Spanjaarden op Tidore

in 1521. Op zondag is er in leuke markt in Rum. Tidore wordt ook wel het

bloemeneiland genoemd, vanwege de mooie natuur. Je bezoekt een werkplaats

waar op spectaculaire wijze grote messen worden gemaakt. Eventueel kun je naar

het Spaanse fort omhoog klimmen. De belangrijkste plaats op Tidore is Soa Siu

met een sultanpaleis en een leuke markt. Op een verlaten strandje kun je relaxen

en zwemmen. Aan het einde van de dag per boot terug naar Ternate.



Overnachting in Ternate.

Dag 4: Ternate - Ambon Stad

Je wordt naar de luchthaven Sultan Babullah gebracht (transfer). De rit duurt

ongeveer 45 minuten.

Je vliegt van Ternate naar Ambon.

Je wordt afgehaald door je chauffeur. De komende dagen heb je de beschikking

over een auto met chauffeur.

Tevens hebt je de beschikking over een gids. Een gids spreekt Engels en vertelt je

tijdens de reis allerlei wetenswaardigheden. Het verrijkt je rondreis, je komt veel

meer te weten over het land. Het niveau van de gids op de Molukken ligt over het

algemeen wat lager dan op eilanden zoals Java. Dat komt omdat er minder

toerisme is.

Je rijdt in ongeveer een half uur naar Ambon-stad.

In de 16e eeuw strandde er een schip met Portugezen, die een handelspost

vestigden. In de loop van de 17e eeuw heeft de VOC het eiland met harde hand

veroverd en werd Ambon als centrum van het kruidnagelmonopolie de

belangrijkste vestiging van de VOC.



Met je chauffeur en gids ga je Ambon-stad, de hoofdstad van de Molukken

verkennen. In het centrum staan de beelden van de vrijheidsstrijders uit de

koloniale tijd Pattimura en Martha Christina Tiahahu; vanaf deze laatste heb je een

mooi uitzicht over de stad en de baai die het eiland vrijwel doormidden deelt. In

het eenvoudige museum Siwalima kom je meer te weten over de Ambonese cultuur

en historie.

Overnachting in Ambon-stad.

Dag 5: Ambon Stad - Natsepa

Met je gids en chauffeur maak je een dagtocht zuidwaarts. Je volgt de mooie

kustroute, leuke kleine dorpen met nette huizen worden afgewisseld door stukken

groene natuur en stranden. Onderweg maak je meerdere stopsom te genieten van

het uitzicht en wat te eten en te drinken. Helemaal in het zuiden is de Pintu Kota,

Gate of Ambon. Dit is een fraai gevormde rots in zee. Een trap voert naar de top

van de rots, waarvandaan je een mooi uitzicht over de Banda-zee hebt.

Vervolgens de bergen in, naar het dorp Soya met een interessant kerkje. Hier kun je

wandelen. Even ten noorden van Ambon-stad ligt Tantui, de indrukwekkende

begraafplaats van de KNIL-militairen en de Australiërs, die tijdens de Tweede

Wereldoorlog zijn gesneuveld.

Eén van de bekendste stranden op Ambon is Natsepa. Er is een openbaar strand en

er zijn stranden bij de hotels. Typisch Indonesisch is het eten van roedjak aan de

kust bij Natsepa. Roedjak zijn stukken fruit overgoten met een pittig-zoete saus.

Zeker proeven!



Overnachting in Natsepa.

Dag 6: Natsepa - Saparua

Je wordt van je hotel in Natsepa naar de haven van Ambon gebracht.

Je neemt afscheid van de chauffeur.

Je vaart van Tulehu op Ambon naar Haria op Saparua. De lokale ferry doet er

ongeveer 2 uur over. Je gids reist met je mee. Tijdens de overtocht zie je links het

eiland Haruku.

In de haven word je opgehaald door een auto met chauffeur waar je vandaag mee

over het eiland rijdt.

Het eiland Saparua is vrij klein. De haven van Haria vormt het centrum van het

eiland: de komende en gaande boten met eilandbewoners zorgen voor veel

activiteit. De Molukken, en zeker Saparua waren zeer geliefd bij koloniale

overheersers vanwege de kruidnagels, nootmuskaat en foelie. Rijdend over het

eiland zie je plantages met deze specerijen, maar ook met sagopalmen. De eerste

indruk die je van Saparua krijgt, is het rustige. De huizen aan de kant van de weg

zien er veelal goed verzorgd uit: netjes in de verf, met luikjes en met plantjes op

een vensterbank. Alle dorpjes zijn klein en lieflijk. Overal staan kerkjes. Saparua-

stad is een druk plaatsje, de markt vormt het levendige centrum hier. Saparua

heeft ook nog zichtbaar koloniaal verleden bij de gerestaureerde overblijfselen van

fort Duurstede.



Een boeiende dagtocht over het eiland. Je bezoekt eerst het huis van de

vrijheidsstrijder Pattimuri, die in het begin van de 19e eeuw opstond tegen de

Hollandse overheersing. Uniek is het dorpje Booi, zuidelijk van Saparua-stad

gelegen. Het dorp is tegen de berghelling aangebouwd en tussen de boven elkaar

liggen straatjes zijn hoge trappen. De huizen in het dorp zijn in verschillende felle

kleuren geschilderd.

Vervolgens naar het dorp Ouw, waar je de kunst van het pottenbakken aanschouwt.

Bijzonder om te zien hoe sagocake gemaakt wordt in Kampong Mahu. Sago vormt

het belangrijkste voedsel op de Molukken.

Een eenvoudig, maar goed restaurantje aan een mooi wit zandstrand waar je kunt

zwemmen, ligt bij Putilesy.

Terug naar Saparua-stad, naar fort Duurstede.

Overnachting op Saparua.

Dag 7: Saparua



Dagtocht naar het bounty-eiland Nusa Laut, ten zuidoosten van Saparua, met je

Engelssprekende gids. Je wordt naar een gemotoriseerde catamaran gebracht en

vaart er in ongeveer 35 minuten naar toe. Achterop een bromfiets ga je dit eiland

verkennen. Er zijn slechts 7 dorpen. De rit tussen Nalahia en Ameth is heel mooi

met overal kruidnagelbomen langs de weg. Het eiland heeft twee 19e-eeuwse

kerken en de restanten van het VOC-fort Beverwijk. Het eilandje wordt omgeven

door ondiepe riffen, die bruisen van het leven: neem je snorkel mee! Ameth is

prachtige snorkellocatie en een ander mooi snorkelgebied is bij het dorp Leinitu,

hier is de mooie onderwaterwereld zo vanaf het strand bereikbaar. In de namiddag

terug per boot naar Saparua, naar je hotel.

Overnachting op Saparua.

Dag 8: Saparua - Sawai

Je wordt van je hotel in Saparua-stad opgehaald en naar de haven gebracht.

Je neemt afscheid van de chauffeur.

Je vaart van Saparua naar Amahai, in het zuiden van Seram. Per lokale ferry doe je

er ongeveer 2 uur over. Je gids reist met je mee.

Je wordt afgehaald door je chauffeur. Vandaag heb je de beschikking over een auto

met chauffeur.



Aankomst op het eiland Seram, in de haven van Amahai. Seram is het grootste

eiland van de centrale Molukken; het is zelfs nog iets groter dan Nederland. Het

grootste deel is nog heel oorspronkelijk, niet ingericht voor bezoek van

buitenlandse reizigers. Slechts een beperkt gebied aan de noordkust is goed

toegankelijk en er is een begin gemaakt met toerisme. Hier liggen het dorp Sawai

en het mooie zandstrand van Ora beach.

Je rijdt in circa 10 minuten van het havenplaatsje Amahai naar de hoofdstad van

het eiland Seram, het provinciestadje Masohi. Je steekt vervolgens het hele eiland

over naar het dorp Sawai, grotendeels rijd je door junglegebied. Urenlang volgt de

ene haarspeldbocht na de andere en je ziet woudreuzen, varens en bromelia’s en

tuinen met palm- en bananenbomen. Er een restaurantje waar je even kunt

pauzeren. Het gesnerp van de cicaden zwelt aan. Het laatste deel van de route

voert door het National Park Manisela. Je komt aan bij het dorp Mansihulan. De

mensen leven hier in armoedige omstandigheden en hebben een zwaar bestaan.

Het laatste deel van de weg is zeer slecht: onverhard en steil. Je arriveert bij het

dorp Sawai.

Waarschijnlijk vraag je je af waar je terecht bent gekomen en wat je in Sawai kunt

doen. Sawai is een klein dorp aan de noordkust, heel oorspronkelijk. Het

guesthouse waar je verblijft vormt echter een aangename verrassing. Simpel, maar

lieflijk en met een fantastisch uitzicht over de baai, op het dorp en op de

steltwoningen. Vissers peddelen voorbij in hun kleine houten boten. Je zit midden

in het dagelijks leven van een Molukse gemeenschap. Wat kun je er doen? Een

trektocht maken door de mooie natuur, varen naar nabijgelegen stranden en

wandelen door het leuke dorp; je blijft vast even staan bij de wasplaats, waar

vrouwen de was doen en kinderen in het water springen.

Overnachting in Sawai.



Dag 9: Sawai

Je gaat met een kleine speedboot de Salawairivier op. De natuur is magnifiek met

torenhoge bomen, het gekrijs van kaketoes en lorres, weelderige plantengroei,

palmen die tot in het water staan…. Af en toe zal de bootsjongen de motor even

stilleggen zodat je in alle rust kunt genieten van de geluiden van de natuur en

eventueel kun je dan vogels spotten. Veel sagopalmen staan aan de Salawairivier.

Je vaart naar een plek waar de lokale bevolking bezig is met het winnen van sago.

Je kunt het hele verwerkingsproces zien. Sago vormt het belangrijkste voedsel voor

de bevolking van de Molukken. Hoe dieper je landinwaarts vaart, des te dichter

wordt de vegetatie. Eventueel kun je nog zwemmen bij het piepkleine onbewoonde

eiland Sapalewa met een koraal/zandstrandje vlak bij de monding van de rivier.

Overnachting in Sawai.

Dag 10: Sawai - Ora Beach

Je vaart vanuit Sawai naar Ora Beach.



Vanaf het dorpje Saleman vaar je in ongeveer een kwartier naar het strand van Ora

Beach. Het ligt aan de noordkust, maar is niet over land te bereiken. Varen dus en

dat is geen straf. Je ziet het stuk strand onderaan de steile berg al vanuit de verte,

met de lieflijke huisjes op palen als prachtig decor. Ora Beach is een droom!

Wat kun je hier doen? Allereerst genieten van de schoonheid, het heeft een hoog

bounty-gehalte. En wat dacht je van vaartochtjes maken naar plekken, waar de

onderwaterwereld op z’n mooist is? Zwemmen? Vanaf het strand loop je zo het

heldere zeewater in.

Overnachting in Ora Beach.

Dag 11 t/m 12: Ora Beach

Deze dagen zijn ter vrije besteding.

Overnachting in Ora Beach.

Dag 13: Ora Beach - Natsepa

Je wordt door een bootje van het Ora Beach Resort naar de wal gebracht, naar de

haven van het dorp Saleman. Daar staat je chauffeur te wachten, die je naar de

haven van Amahai brengt.

Je neemt afscheid van de chauffeur.

Je vaart van Amahai, in het zuiden van Seram naar Tulehu op Ambon. Per lokale

ferry doe je er ruim 2 uur over. Je gids reist met je mee.

Je wordt bij de haven van Ambon naar je hotel in Natsepa gebracht.

Overnachting in Natsepa.

Dag 14: Natsepa - Natsepa vertrek

Je wordt van je hotel in Natsepa naar de luchthaven bij Ambon-stad gebracht.



Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in de reis, ook staan er suggesties

in. Klik hieronder op de balkjes om de verschillende suggesties voor deze rondreis

te bekijken. Staat het hotel van jouw keuze er niet bij, laat het ons weten wij

kunnen bijna alle hotels aanbieden.

 Inbegrepen

Nacht 1 t/m 3: Ternate, Kampung Fitu – Villa Ma Rasai

⭐⭐⭐⭐⭐

Een tropische verrassing! Niet ver van zee, tegen de berghelling, ligt deze prachtige

villa. Het eigenaarsechtpaar houdt van kleur: diep oranje met okergeel en nog meer

kleuren voelen als een warm bad. Decoraties als geweven doeken en houten

beelden sieren de vertrekken. Het is zo huiselijk! Meerdere zitjes, heel gezellige

lobby (eigenlijk een soort huiskamer) en de goedlachse dame geven je een thuis-

gevoel. Er is een ruime tuin bij het huis, waar je heerlijk kunt zitten. De kamers zijn

stuk voor stuk mooi, de stijl zet zich hier natuurlijk ook door. Het is geschikt voor

diegenen, die houden van kleinschaligheid en authenticiteit.



 Inbegrepen

Nacht 4: Ambon-stad, The City hotel

⭐⭐⭐⭐⭐

Een modern en comfortabel hotel midden in het centrum van Ambon. De houten

en metalen elementen geven het hotel een industriële look. Geniet vanaf het

dakterras van lekkere maaltijden of een drankje of wandel zo het drukke centrum

van Ambon in.

 Alternatief

Santika Premiere hotel

⭐⭐⭐⭐⭐

Als je aan komt rijden, denk je waarschijnlijk, waar ben je beland. In een groot en

hoog gebouw is het Santika Premiere gelegen. Het hotel is echter onze favoriet in

Ambon, met name door het heerlijke zwembad wat dit hotel uniek maakt in Ambon

en het uitzicht op de baai van Ambon.



 Inbegrepen

Nacht 5: Natsepa, The Natsepa Resort & Conference Center

⭐⭐⭐⭐⭐

Onze favoriet in Natsepa. Een fijn hotel, dat meestal geboekt wordt als klanten met

een boot van één van de andere eilanden komen, het ligt namelijk vlakbij de pier.

Ideaal voor als afsluiting van de reis. Het is een voor Molukse begrippen vrij groot

hotel, terwijl kleinschaligheid beter zou passen in deze archipel. Maar: het is hier

prima vertoeven. Het Natsepa beach resort ligt aan zee, er is nauwelijks strand. Wel

drie mooie zwembaden, waarvan eentje special voor de deluxe lagoonview kamers

is. Bij één zwembad is een poolbar. Rondom het zwembad staan ligbedden met

een parasol. Er is ook een stukje gras met verschillende zitzakken, vlakbij zee.

 Inbegrepen

Nacht 6 t/m 7: Saparua, Puncak Haria

⭐⭐⭐⭐⭐

Eenvoudig guesthouse met de beste kamers van Saparua. Een Molukse dame die

ondertussen in Nederland woont heeft het guesthouse gestart met het idee om

haar familie in Saparua te ondersteunen. Er heerst namelijk veel armoede in

Saparua en de inkomsten uit het guesthouse helpt de familie enorm. Het hotel

maakt zijn naam waar. Puncak Haria staat namelijk voor ‘top of village’ en het

uitzicht laat dat ook zeker zien! Geniet vanaf het balkon van zowel de zonsopkomst

als zonsondergang.



 Inbegrepen

Nacht 8 t/m 9: Sawai, Hotel Lisar Bahari

⭐⭐⭐⭐⭐

Tropische hang-out op onverwachte locatie! De accommodatie heeft maar 1 ster,

maar het is toch een aanrader, een heerlijke plek om te verblijven. Als je aan komt

rijden of varen, denk je waarschijnlijk: “waar ben ik nu terechtgekomen en wat

moet ik hier doen?”. Het dorp waarin het guesthouse ligt is enigszins armoedig met

veel huizen met golfplaten daken, het is een vrij arm plaatsje. Het ligt in the middle

of nowhere. Je wandelt met je bagage (kofferjongens dragen dit voor je) door het

hele dorp heen (kom je varend aan, dan legt de boot direct bij het guesthouse aan).

Aan het einde van het dorp ligt het houten guesthouse op palen op het water.

Vanaf de diverse terrassen is het puur genieten van het uitzicht over de baai en de

aangrenzende hoog oprijzende kliffen. Als je het guesthouse uitloopt, sta je midden

in het dagelijks leven van dit eenvoudig dorpje.

Waarom hebben we deze eenvoudige accommodatie opgenomen? Het is bijna de

enige aan de noordkust, het is zo authentiek.



 Inbegrepen

Nacht 10 t/m 12: Ora Beach, Ora Beach Resort

⭐⭐⭐⭐⭐

Je komt aanvaren en je hart maakt een sprongetje: huisjes op palen, het ultieme

bountygevoel. Alles ziet er zo lieflijk uit, hier wil je graag een paar dagen verblijven

en genieten van de mooie onderwaterwereld rondom de eilandjes. Verwacht niet

dat alles gladjes verloopt… maar voor dit nog niet-toeristische gebied is dit wel

bijzonder.



 Inbegrepen

Nacht 13: Natsepa, The Natsepa Resort & Conference Center

⭐⭐⭐⭐⭐

Onze favoriet in Natsepa. Een fijn hotel, dat meestal geboekt wordt als klanten met

een boot van één van de andere eilanden komen, het ligt namelijk vlakbij de pier.

Ideaal voor als afsluiting van de reis. Het is een voor Molukse begrippen vrij groot

hotel, terwijl kleinschaligheid beter zou passen in deze archipel. Maar: het is hier

prima vertoeven. Het Natsepa beach resort ligt aan zee, er is nauwelijks strand. Wel

drie mooie zwembaden, waarvan eentje special voor de deluxe lagoonview kamers

is. Bij één zwembad is een poolbar. Rondom het zwembad staan ligbedden met

een parasol. Er is ook een stukje gras met verschillende zitzakken, vlakbij zee.

Inbegrepen

Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

5x Lunch

5x Diner

Binnenlandse vlucht

Auto / minibusje met chauffeur van dag 2 t/m 4, 4 t/m 6, 6 t/m 8 en 8 t/m 13

Vermelde transfers

Engelssprekende gids van dag 2 t/m 4, 4 t/m 6, 6 t/m 8

Vermelde boot overtochten



Excursie - Eilandtocht Ternate

Excursie - Dagtocht Tidore vanuit Ternate

Excursie - Stadstour Ambon-stad

Excursie - Dagtocht Ambon-zuidelijk en bergen van Soya vanuit Ambon

Excursie - Dagtour Saparua-eiland

Excursie - Dagtocht Nusa Laut vanuit Saparua-stad

Excursie - Varen rivier en sagoteelt Sawai

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Reis-/annuleringsverzekering

Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.



Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.

Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Indonesië specialist staat voor je

klaar!
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