
Ontdek de geheimen van Thailand

Deze reis door Thailand neemt je mee van het bruisende Bangkok naar de serene

natuur en ongerepte landschappen van het noorden. Ontdek de levendige markten

en tempels in de metropool Bangkok, voordat je de rust opzoekt in het groene Loei,

bekend om zijn bergen en meren. Je reist verder langs traditionele dorpen zoals

Chiang Khan, waar het authentieke leven bewaard is gebleven. Schilderachtige

landschappen rond de Mekong-rivier en historische plekken in Chiang Rai en Nan.

Je eindigt in het tropische Khao Lak, waar je kunt ontspannen aan de witte

stranden of het kleurrijke onderwaterleven ontdekt.

Dag 1: Bangkok

Welkom in Bangkok

Je wordt van de luchthaven in Bangkok opgehaald en naar je hotel gebracht.

De hoofdstad van Thailand is een van ’s werelds meest boeiende steden. De snel

groeiende metropool heeft zonder twijfel voor elk wat wils: uitgaansgelegenheden,

markten, winkels, restaurants, tempels, musea, paleizen en parken. Bangkok

verveelt nooit.

Er zijn diverse wijken. Zo vind je in het oude centrum bijvoorbeeld het paleis van

de koning. De Grand Palace is een immens complex bewaakt door indrukwekkende



wachters. Tussen de gouden tempels zie je in oranje geklede monniken lopen. Op

het terrein vind je de Wat Phra Kaeo-tempel met binnen de smaragdgroene

Boeddha op zijn troon. 

Niet ver daarvandaan ligt Wat Pho, beroemd om de enorme liggende Boeddha. In de

wijk rondom de tempels vind je gezellige avondmarkten, kleine eettentjes en

rustige straatjes om doorheen te slenteren.

Overnachting in Bangkok.

Dag 2: Bangkok

Met de watertaxi of fietsen

Ontdek de “hidden gems” van Bangkok tijdens deze wandeltour. Je wordt bij je

hotel opgehaald en samen met de gids start je de tour met een boottocht richting

de wijk Talad Noi. Een wijk zonder wolkenkrabbers het is namelijk een van de

oudste wijken van Bangkok. De Portugezen vestigden zich in de 18e eeuw in deze

wijk, de invloed zie je dan ook terug in de huizen. Wandel door de steegjes met

straatkunst, langs de koloniale panden en de historische tempels. Het straatbeeld

vraagt ernaar om gefotografeerd te worden, camera’s klaar!

Vervolg de weg en je ziet de stijl veranderen, je komt aan in Chinatown. Kleurrijke

lantaarns, diverse shops en de vele reclameborden vormen hier het straatbeeld. De

tour sluit je af met een lunch in een lokaal restaurant.

Overnachting in Bangkok.



Dag 3: Bangkok - Loei

Onbekend Thailand opzoeken

Je wordt bij je hotel opgehaald en naar de Don Muang luchthaven in Bangkok

gebracht.

Je vliegt van Bangkok naar Loei.

De chauffeur en gids halen je op bij de luchthaven van Loei en je gaat direct op

pad. Allereerst breng je een bezoek aan de Buddha Hill. Tussen de groene

bergtoppen staat een torenhoog Boeddhabeeld. Het is een sereen gezicht. Daarna

door naar het Huay Krating bergmeer. Door de Thaise bevolking wordt dit ook wel

‘Klein Zwitserland’ genoemd. Je stapt aan boord van een zogenaamde ‘huisjes raft’,

een huisje grotendeels uit bamboe vervaardigd. Wanneer je geïnstalleerd bent,

duwt een longtailboot je naar het midden van het meer. Hier dobber je rond en

geniet van het uitzicht over het meer. Het meer is schoon, dus een duik in het

verkoelende water is een optie. De longtailboot komt je lunch brengen. Dat kun je

vooraf doorgeven, of hijs de groene vlag en geef je bestelling door. Moet je naar het

toilet, hijs dan de rode vlag en de longtailboot komt je ophalen. Na de lunch word

je opgehaald en wordt je naar je accommodatie in Loei gebracht. 

Inclusief privébusje met chauffeur, Engelssprekende gids, lunch en entreegelden.

Grillige bergketens, nationale parken, gezellige dorpen; welkom in Loei! Deze

groene provincie in het noorden van Thailand wordt gedomineerd door bergen en

door deze hoge ligging is het er over het algemeen koel. In de winter kan het hier

zelfs richting het vriespunt gaan. Er komen nog weinig toeristen deze kant op en je

vindt er ongerepte natuur met weelderige flora, vlinders en vogels. Voor

natuurliefhebbers is een bezoek aan Loei een must!

Overnachting in Loei.

Dag 4: Loei

Fietsen over het platteland



Na het ontbijt stap je op de fiets om de omgeving te verkennen. Op een rustig

tempo fiets je langs rijstvelden en plantages. Afhankelijk van de dag van de week

bezoek je een schooltje, een viskwekerij, een oud rijstfabriekje, een plantage of een

weverij. De omgeving is schitterend en de Thaise glimlach moet wel uit deze

omgeving komen. De fietstocht duurt inclusief stops ongeveer 2,5 uur.

Na de lunch kun je relaxen bij je tent. Maar je kunt er ook op uit trekken en

bijvoorbeeld een bezoek aan Phu Pha Phor brengen. Je wordt met een bijzonder

vervoersmiddel rondgereden en maakt korte wandelingen door een prachtige

omgeving met uitkijkpunten en een grot.

Je wordt teruggebracht naar je verblijf waar een heerlijke maaltijd klaarstaat.

Overnachting in Loei.

Dag 5: Loei - Chiang Khan

Je verlaat aan het einde van de ochtend de boerderij en gaat op weg naar het Huay

Krating bergmeer. Door de Thaise bevolking wordt dit ook wel ‘Klein Zwitserland’

genoemd. Je stapt aan boord van een zogenaamde ‘huisjes raft’, een huisje

grotendeels uit bamboe vervaardigd. Wanneer je geïnstalleerd bent, duwt een

longtailboot je naar het midden van het meer. Hier dobber je rond en geniet van het

uitzicht over het meer. Het meer is schoon, dus een duik in het verkoelende water

is een optie. De longtailboot komt je lunch brengen. Na de lunch word je opgehaald

en ga je door richting Chiang Khan, dat is circa 2 uur rijden.

Inclusief privébusje met chauffeur, Engelssprekende gids, lunch en entreegelden.



Het plaatsje Chiang Khan behoort tot een van de mooiste dorpen van Thailand. Het

ligt pal aan de Mekong-rivier. Aan de overkant zie je Laos liggen. Het is de

dorpelingen gelukt om de authentieke staat te bewaren. Je vindt hier teakhouten

woningen, guesthouses en kleine hotels. Wandel door de lange straat langs de

kade, die het best bewaard is gebleven. Sfeervol en zowel overdag als ’s avonds erg

fotogeniek. Als de winkels worden geopend en de eetkraampjes tevoorschijn

komen, ontstaat er een gezellige markt. Chiang Khan straalt een gemoedelijke sfeer

uit en je kunt er handgemaakte souvenirs kopen.

Overnachting in Chiang Khan.

Dag 6: Chiang Khan - Nan

Vlak na zonsopgang lopen monniken door de straten met hun bedelnappen. Ze

zegenen de lokale bevolking en als dank wordt er een gift gegeven.

Rond een uur of 10 word je opgehaald door je chauffeur (en gids) en stap je bij Keng

Khut Khu aan boord van een privé-rivierboot voor een tochtje op de Mekong-rivier,

gevolgd door een schitterende route door de bergen.

Inclusief privé-busje met chauffeur en Engelstalige gids.

Het door hoge bergen omringde Nan is een kleine stad in het noordoosten van

Thailand. Er heerst een ontspannen sfeer en de geschiedenis van deze vallei is

nauw verbonden met het aangrenzende Laos. Toeristen zul je hier nauwelijks tegen

komen, je ontdekt hier de charme van een Thaise stad. De omgeving is bergachtig,

vanaf de hoogste toppen zie je Laos liggen. Dit is ook het gebied waar de

bergstammen H’mong en Yao wonen. Wil je meer weten over de plaatselijke



bevolking en hun tradities, bezoek dan het Nationale Museum van de stad.

Overnachting in Nan.

Dag 7: Nan - Pua

Na het ontbijt ga je naar het dorp Bo Klua. Dit dorp ligt bovenop de berg en is met

een korte steile wandeling te bereiken. Het dorp en de omgeving leeft vooral van de

landbouw, maar deze omgeving staat ook bekend om de handel in zout. In dit

dorpje wordt al sinds de oudheid zout gewonnen en uiteraard krijg je uitleg over de

werking van de zoutziederij.

Na een lunch in een lokaal restaurant ga je verder op pad richting het Doi Phu Kha

National Park. Vanuit de auto is het al volop genieten van uitzichten langs de

hoofdweg van dit park. De weg leidt naar een uitzichtpunt waar de locals graag hun

tentje op zetten om te kamperen. 

Na zout en mooie uitzichten sluit je deze dag af in het dorp dat bekend staat om

de zilverproductie. Zie met eigen ogen hoe het zilver wordt vervaardigd en bij de

fabriek heb je ook de mogelijkheid om uit eerste hand zilveren sieraden te kopen.

Inclusief lunch, privébusje met chauffeur en Engelssprekende gids.

Overnachting in Pua.

Dag 8: Pua - Chiang Rai

Zelf Chocolade maken

Chocoladeliefhebbers hebben een smakelijke dag vandaag! De dag begint met een

bezoek aan een cacao valley farm. Wandel langs de cacaoboerderij, proef verse

cacaozaden en het allerleukste, maak uw eigen chocoladereep. 

Vervolgens rijdt u door richting de Wat Sri Mongkol tempel, een populaire tempel

die de lokale bevolking vooral in het weekend bezoekt. Niet alleen de tempel is de

moeite waard. Ook de locatie tussen de rijstvelden vormt een fotogeniek plekje. Er

is een klein bamboedorp tussen de rijstvelden en een bamboebrug. 



Inclusief: Lunch, auto/busje met chauffeur, Engelssprekende gids en entreegelden.

Chiang Rai is de grootste noordelijke stad van Thailand. Het is een goed

uitgangspunt voor een bezoek aan de bekende Gouden Driehoek, het

drielandenpunt van Myanmar, Laos en Thailand. De regio is vooral interessant

vanwege het omringende berglandschap. Het klimaat in Chiang Rai is mild. De witte

tempel, de Wat Rong Khun, is één van de bekende bezienswaardigheden in deze

regio. 

In Chiang Rai hangt een typisch Thaise sfeer, de mensen spreken bijna geen Engels

en de prijzen liggen lager dan in de bekendere plaatsen van Thailand. Je hebt

genoeg keuze uit goede restaurants. Buiten de stad kun je theeplantages,

natuurparken en dorpjes van bergstammen bezoeken.

Overnachting in Chiang Rai.

Dag 9: Chiang Rai

Ontdek de witte en blauwe tempel

https://www.vanverre.nl/thailand/plaatsinformatie/noord-thailand/chiang-rai


In en rondom Chiang Rai zijn leuke uitstapjes te maken. Thaise en Birmese

invloeden komen samen en de Wat Phra Kaew is een hoogtepunt. Deze

eeuwenoude tempel is gebouwd in de 12e eeuw in het tijdperk van het Lanna-rijk.

Hier werd ook de smaragdgroene Boeddha gevonden die later naar Bangkok is

gebracht. Op de vindplaats is een replica geplaatst. Tevens is er een oude

gevangenis en een klokkentoren op de plek waar ’s avonds de nachtmarkt

plaatsvindt. Je kunt per longtailboot naar de Tham Pla Cave varen, in deze grot is

een tempel gebouwd. Een heilige plek voor de locals. Een aanrader is om met een

riksja de lokale markt te bezoeken.

Na het ontbijt, rond een uur of 9, word je door je gids opgehaald voor een bezoek

aan het noordelijkste puntje van Thailand. Je rijdt via Doi Tung naar de Mae Fah

Luang Botanical Gardens. Deze kleurrijke tuinen zijn fraai vormgegeven met diverse

waterelementen en grappige plantenbakken. Vervolgens reis je door naar de

beruchte Gouden Driehoek, het drielandenpunt waar de landen Thailand, Birma en

Laos samenkomen. Berucht omdat dit heel lang het centrum van de opiumhandel

is geweest. Overal groeide papaver en de bergbewoners konden daar een goed

inkomen mee verdienen. Je bezoekt het Opium Museum. Vanaf de kustlijn van de

Mekong-rivier kijk je uit op Laos, bij helder weer zie je de oude tempels en ruïnes

schitteren aan de overzijde. Aan het einde van de middag word je naar je hotel

teruggebracht.

Inclusief lunch, vervoer, Engelssprekende gids, entreegelden.

Overnachting in Chiang Rai.



Optioneel: Excursie - Fietstour met bezoek aan Wat Rong Khun bij Chiang

Rai

Excursie



Halve dag

In de ochtend word je bij je hotel in Chiang Rai opgehaald en per overdekte pick-up

truck naar het startpunt van de fietstocht gebracht. Het is circa 15 minuten rijden,

net buiten de stad. Na een korte briefing van de gids begint de tocht! Je fietst door

kleine dorpjes, via rijstvelden en stroomafwaarts langs de Lao-rivier. Het landschap

is glooiend. Je fietst langs fruitboomgaarden, rubberplantages en teakbomen. Het

is een rustig tochtje zodat je volop kunt genieten van de prachtige natuur om je

heen. De fietstocht eindigt bij de witte tempel, de Wat Rong Khun. Met de gids

bezoek je de tempel. De lunch nuttig je bij een lokaal restaurant. Met een gevulde

maag word je na de tour teruggebracht naar je hotel in Chiang Rai.

Inclusief transfers, mountainbikes, lunch en Engelssprekende gids.

Dag 10: Chiang Rai - Chiang Mai

Naar de hoofdstad van het noorden van Thailand



Net even buiten Chiang Rai bezoek je de Wat Rong Khun. Dit opvallende

tempelcomplex is zeker een bezoekje waard. Deze tempel is beter bekend als de

Witte Tempel, ontworpen door de beroemde Thaise architect en kunstenaar

Chalermchai Kositpipat. Het bijzondere hagelwitte boeddhistische bouwwerk is een

combinatie van traditioneel Thaise en gotische bouwstijl, dat weerspiegelt in de

vijver in de tuin. Het interieur is zowaar nog markanter. Naast de fresco’s die het

leven van Boeddha uitbeelden, zijn schilderingen van figuren uit Hollywood films,

zoals Spiderman, personages uit de Matrix, Disney figuren, George Bush en

ruimtewezens te zien. Je vervolgt de route en je bereikt in de namiddag Chiang

Mai.

Inclusief privé-auto/busje met chauffeur, Engelssprekende gids en entreegelden.

De gids en chauffeur nemen hier afscheid van je.

Het noorden van Thailand bestaat uit hoge bergen en wouden. De belangrijkste

plaats is Chiang Mai, qua grootte de 2e stad van Thailand, maar alsnog 40 keer zo

klein als Bangkok. In Chiang Mai zijn veel tempels te zien. Eentje mag je echt niet

missen: de Wat Phratat Doi Suthep. Op de top van een 1.601 meter hoge berg kijkt

dit heiligdom uit over de wijde omgeving. Er gebeurt veel in en rond de tempel;

schoolkinderen die uitvoeringen geven om wat bij te verdienen, pelgrims die hun

rituelen doen, mensen die een kopje koffie drinken op deze mooie plek.

De stad staat bekend als centrum voor kunstnijverheid zoals paraplu’s en

houtsnijwerk. In de avond zijn er gezellige nachtmarkten. Vanuit Chiang Mai kun je

diverse excursies en/of meerdaagse tochten maken.

Overnachting in Chiang Mai.

Dag 11: Chiang Mai

Tijd voor een leuke excursie bij Chiang Mai

https://www.vanverre.nl/thailand/plaatsinformatie/noord-thailand/chiang-mai


In en om Chiang Mai is zoveel te beleven dat het soms moeilijk kiezen is. Een

aanrader is de fiets te pakken en de stad of juist het landelijke Chiang Mai te

verkennen. Laat je onderweg verrassen door lokale lekkernijen. In het land van

olifanten mag een ontmoeting met deze machtige dieren niet ontbreken. Maar dan

wel op een verantwoorde manier! Voor de avonturiers is ziplinen tussen de

boomtoppen een leuk idee. Ga koken met de lokals of bij een Thais restaurant.

Stap in een samlor en ontdek cultureel Chiang Mai. Liever wandelen? Maak dan een

dagtrekking.

Overnachting in Chiang Mai.

Optioneel: Excursie - Met de Samlor door Chiang Mai

Excursie



kwart dag

Je ontmoet de gids bij je hotel en gaat samen de stad Chiang Mai verkennen. Per

samlor, fietstaxi, doorkruis je de stad. Je wordt meegenomen naar de meest

beroemde en ook minder beroemde tempels van Chiang Mai. Er zijn wel 33 grote en

kleine tempels verspreid in de stad. Je komt langs de stadsmuren met grachten,

en een bezoek aan de markt ontbreekt niet. De tour eindigt bij de Thapae Gate.

Inclusief: Engelssprekende gids en vervoer per samlor.



Optioneel: Excursie - Meet and Eat with the Lanna family vanuit Chiang

Mai

Excursie



hele dag

Hoe leuk is het om een dagje mee te kijken bij een familie en op traditionele

manier te leren koken? Dat kan bij een familie op zo’n 30 minuten buiten Chiang

Mai Traditionele huizen en een traditionele manier van leven staan hier centraal. Bij

aankomst volgt er een kennismaking met het geloof, de cultuur en de manier van

leven. Een kijkje in huis en de tuin en een speciaal welkomstdrankje horen daarbij.

Achter het grote huis staan de oude keukens. Niet koken op gas, maar op stenen

en kolen. En dat mag je ook zelf doen. Er staan meerdere recepten op het menu.

De familie helpt je graag. Ook kinderen kunnen meedoen want voor de jongste

kinderen zijn er ook klusjes. Van al dat koken krijg je natuurlijk honger! Je schuift

aan voor een heerlijke zelfgemaakte lunch. Alles bij elkaar ben je circa 5 uur bezig.

Inclusief: transfer, lunch en begeleiding door de Engelssprekende gastheer van de

familie.

Dag 12: Chiang Mai - Khao Lak

Je wordt bij je hotel in Chiang Mai opgehaald en naar de luchthaven gebracht.

Je vliegt van Chiang Mai naar Phuket.

Je wordt bij de luchthaven Phuket opgehaald en naar je hotel in Khao Lak

gebracht.



De kustplaats Khao Lak is nog geen massale badplaats zoals we kennen in Phuket,

echter is er wel genoeg vertier. De hoofdweg passeert het stadje Khao Lak. Aan

beide zijde vind je volop keuzes aan souvenirwinkeljes, rstaurants en bars. De

hotels liggen rustig gelegen aan het strand met lokale strandtentjes her en der.

Khao Lak is vooral geliefd bij rust- en natuurliefhebbers die een verblijf aan het

strand willen. Het is ook te combineren met een dagbezoek aan het Khao Sok

National Park.

Overnachting in Khao Lak.

Dag 13 t/m 14: Khao Lak

Witte zandstranden en blauwe zee

Niet alleen boven water, maar ook onderwater valt er in de buurt van Khao Lak veel

te zien. Boek een tocht naar de onbewoonde Similan-eilanden, een mekka voor

duikers en snorkelaars. De eilanden hebben witte poederstranden en in zee zwem

je tussen ontelbare tropische vissen, roggen en zeeschildpadden.

Overnachting in Khao Lak.

Dag 15: Khao Lak - Phuket

Je wordt bij je hotel in Khao Lak opgehaald en naar de luchthaven van Phuket

gebracht. Je bent ongeveer 2 uur onderweg.

Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in de reis, ook staan er suggesties

in. Klik hieronder op de balkjes om de verschillende suggesties voor deze rondreis

te bekijken. Staat het hotel van jouw keuze er niet bij, laat het ons weten wij

kunnen bijna alle hotels aanbieden.

https://www.vanverre.nl/thailand/plaatsinformatie/zuid-thailand/khao-lak


 Inbegrepen

Nacht 1 t/m 2: Bangkok, Casa Vimaya

⭐⭐⭐⭐⭐

Een knus hotel, centraal gelegen in Bangkok. Vanaf het dakterras heb je een

prachtig uitzicht over Bangkok. Hier is ook het zwembad gelegen.

 Alternatief

Ariyasom Villa

⭐⭐⭐⭐

In het moderne deel van Bangkok, rondom Sukhumvit en de skytrain is een

paradijsje ontdekt wat verscholen ligt in een mooie tuin achter de grotere

hoofdweg. Ariyasom Villa is een familiehuis wat sinds een aantal jaren in gebruik is

als hotel. De grootvader van de eigenaresse en haar man woonden hier vele jaren

geleden al. Ze hebben het omgetoverd in een fantastisch hotel waar de huiselijke

sfeer is behouden. De entree, receptie en restaurant zijn gevestigd in het

voormalige woonhuis. Een warm welkom wacht je. De medewerkers voelen het als

een eer om in dit hotel te werken en dat merk je! En dan is het nog niet eens over

de kamers gehad. In deze villa heb je niet het gevoel in hartje Bangkok te zijn.



 Inbegrepen

Nacht 3 t/m 4: Loei, Sirila Farm Tent Camp

⭐⭐⭐⭐⭐

Een fantastische locatie in de mooie omgeving van Loei. Je wordt hartelijk

ontvangen als je aankomt met het bijzonder vervoer, namelijk per tractor. Een

bijzondere plek die je nog lang zal herinneren!



 Inbegrepen

Nacht 5: Chiang Khan, The Old Chiang Khan Boutique Hotel

⭐⭐⭐⭐⭐

Klein hotel geheel gebouwd uit teakhout. Het bestaat al meer dan 100 jaar en is

een van de eerste hotels in Chiang Khan. Het ligt aan het begin van de gezellige

straat in Chiang Khan waar ’s avonds de winkeltjes en eetkraampjes tevoorschijn

komen. Aan de achterkant van de accommodatie kijk je uit op de Mekong Rivier en

Laos. Sta vooral vroeg op de Monniken in de ochtend met hun bedelnappen voorbij

te zien komen.

 Alternatief

Chiang Khan River Mountain Resort

⭐⭐⭐⭐⭐

Met uitzicht over de Mekong verblijf je in dit leuke resort. Na een duik in het

zwembad kun je een lekker drankje nemen bij de poolbar. Er zijn voldoende

bezienswaardigheden op korte afstand van de accommodatie. Bij terugkomst kun

je in het restaurant kiezen uit een westerse maaltijd, maar ook gerechten uit

Thailand en Laos staan op de menukaart.



 Inbegrepen

Nacht 6: Nan, Nan Boutique Resort

⭐⭐⭐⭐⭐

Kleinschalige boutique accommodatie, vanaf het zwembad kijk je uit op de vallei.

Een fijn verblijf na een dag reizen.



 Inbegrepen

Nacht 7: Pua, Non Na Pua

⭐⭐⭐⭐⭐

Wat een unieke plek is dit! Je eigen bungalow in een tropische tuin tussen de

rijstvelden, kleine boerderijen en een riviertje met waterbuffels. Vanaf de veranda,

luierend in de hangmat, is er uitzicht op de bergen van Doi Phu Kha National Park.

Hier kun je verblijven met maximaal 3 volwassenen en 1 kind. De bungalow bestaat

uit slechts 1 kamer en heeft een badkamer met douche en een apart toilet. Er is

een eigen algemene ruimte met een 360 graden panoramadek.

Op 4 kilometer afstand ligt de stad Pua met winkels en restaurants. De Wat Phuket

is een aanrader om te bezoeken en deze ligt op slechts 700 meter van de

bungalow. En natuurlijk ga je de omgeving verkennen met de 2 fietsen die tot

beschikking staan.

 Inbegrepen

Nacht 8 t/m 9: Chiang Rai, Laluna Hotel & Resort

⭐⭐⭐⭐⭐

Het verblijf voelt knus aan met bungalows omringd door een prachtige tropisch

tuin en zelfs een heerlijk zwembad met jacuzzi. Gelegen in een buitenwijk van

Chiang Rai is dit hotel een uitstekend begin voor een reis door de ‘Gouden

Driehoek’ en een kennismaking met de kleurige bevolking van het noorden van

Thailand. In plaats van een strandbestemming voor de afsluiter van de reis, is dit,

weliswaar zonder strand, wel een fijn verblijf voor een paar dagen ontspanning.



 Alternatief

The Legend Chiang Rai Hotel

⭐⭐⭐⭐⭐

Prachtige ouderwetse tricycles (fietstaxi met 3 wielen) staan langs de oprijlaan van

The Legend klaar om je naar de nachtmarkt van Chiang Rai te brengen. Het mooie

resort The Legend ligt aan de rivier Mae Kok. De kamers liggen tussen klongs

(kanaaltjes) en vijvers in een mooie tuin en de luxere kamertypes bieden uitzicht

over de rivier, de omliggende akkers en heuvels. Bij de inrichting is gebruik gemaakt

van locaal design, zowel in de architectuur als in de inrichting. De lobby is

bijvoorbeeld sfeervol ingericht met hout, rotan en kussentjes in de kleuren van de

bergstammen die in de Gouden Driehoek leven.



 Inbegrepen

Nacht 10 t/m 11: Chiang Mai, Banthai Village hotel

⭐⭐⭐⭐

Een comfortabel hotel geheel in moderne Lanna stijl en midden in het oude

centrum van Chiang Mai. De tropische tuin biedt rust en ontspanning maar het

hotel is toch op steenworp afstand van de verschillende bezienswaardigheden en

de nachtmarkt.

 Alternatief

Tamarind Village

⭐⭐⭐⭐⭐

Het Tamarind Village is een sfeervol boutique hotel, binnen de (voormalige)

stadswal en is lekker rustig ondanks dat het omringt is door tempels en leuke

winkelstraten. Het hotel is om de reusachtige tweehonderd jaar oude Tamarinde-

boom gebouwd.



 Inbegrepen

Nacht 12 t/m 14: Khao Lak, Khao Lak Paradise Resort

⭐⭐⭐⭐⭐

Een bijzonder fraaie accommodatie direct aan het lange zandstrand van Khao Lak.

De ‘regenwoud’ tuin doet je vermoeden midden in het oerwoud te zijn. Vanaf het

strand zie je de kamers dan ook nauwelijks die in de tuin gelegen zijn. Gastvrijheid

en vriendelijkheid staan hier hoog in het vaandel.

 Alternatief

Bangsak Village

⭐⭐⭐⭐

Dit adults only boutique resort heeft alles in huis voor een romantisch en

comfortabel verblijf. Het ligt direct aan de kust maar heeft ook een fijn zwembad

om baantjes te trekken.

Inbegrepen



Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

5x Lunch

Binnenlandse vluchten

Auto / minibusje met chauffeur van dag 3 t/m 10

Vermelde transfers

Engelssprekende gids van dag 3 t/m  10

Excursie - Citytour onbekend Bangkok

Excursie - Dagtocht Gouden Driehoek vanuit Chiang Rai

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Reis-/annuleringsverzekering

Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.



Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.

Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Thailand specialist staat voor je

klaar!
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