
Actieve reis over Flores

Een reis over Flores is meer dan alleen cultuur en natuur. Er zijn talloze

mogelijkheden voor actieve excursies. Tijdens deze reis maak je wandelingen door

het groene landschap en bezoek je diverse dorpen, maar je maakt ook een

intensieve trekking. Bijzonder is de trekking naar Wae Rebo, waar je bij de lokale

bevolking overnacht. Afgewisseld met een snorkeltocht en een indrukwekkende

boottocht door de Komodo-archipel, maakt dit een afwisselende reis die je niet

snel vergeet.

Dag 1: Maumere

Je wordt van de luchthaven opgehaald en naar je hotel in Maumere gebracht

(transfer).

Maumere is één van de grootste plaatsen op Flores, maar het stadje heeft een

gemoedelijke sfeer. Langs de kust liggen witte zandstranden en als je tijdig

arriveert, neem dan zeker een duik in het helderblauwe water. Voor de kust liggen

zeetuinen met koraal.

Overnachting in Maumere.



Dag 2: Maumere

Een dagje relaxen aan het strand of ga de onderwaterwereld verkennen. Maumere

was voorheen een van de toplocaties om te duiken in Indonesië, maar in 1992 werd

Maumere zwaar getroffen door een aardbeving. De vloedgolven hebben het koraal

voor de kust en omgeving zwaar beschadigd. Inmiddels is het koraal weer

grotendeels hersteld en is er genoeg te zien. De mooiste duik- en snorkellocaties

zijn te vinden rond de eilanden in de baai van Maumere. Je kunt ter plekke een

boottocht boeken.

Overnachting in Maumere.

Dag 3: Maumere - Moni

Je wordt opgehaald door je chauffeur. Het reizen met een auto/minibus met

chauffeur is een uitstekende manier om kennis te maken met het ongerepte eiland

Flores. Je bent flexibel, je bepaalt je eigen tempo en route. Je kunt stoppen waar

en wanneer je maar wilt.

Je maakt kennis met je gids. De gids spreekt Engels en vertelt je tijdens de reis

allerlei wetenswaardigheden. Het verrijkt je rondreis, je komt veel meer te weten

over het land.



Een groot deel van de inwoners van Flores is katholiek en je ziet dan ook veel

kerken en kloosters. Breng een bezoek aan één van de katholieke kerken. Soms is

het Ledalero Museum open, waar je een collectie van ikats (geweven doeken) en

kostbare stenen kunt zien. Ook de sepia foto’s, die de blanke zendelingen hebben

genomen, zijn bijzonder. Je rijdt vervolgens de stad uit naar het vissersdorp Wuring.

De Bugis- en Bajo-bevolking die hier leeft, woont in traditionele huizen op palen.

Je stopt in Sikka, een dorp bekend vanwege de geweven ikat-doeken en de oude

kerk uit 1899 die is gebouwd in Europese stijl. De volgende stop is bij Paga Beach.

Even de benen strekken of neem een verkoelende duik in zee. Dan naar Moni. De

rijtijd is 3 tot 3,5 uur, maar met alle stops ben je de hele dag onderweg.

Dit kleine dorp is je uitgangspunt voor het bezoek aan de vulkaan Kelimutu. Moni

wordt omgeven door rijstvelden, groene heuvels en watervallen. De ideale

omgeving voor het maken van wandelingen.

Overnachting in Moni.

Dag 4: Moni

Sta voor dag en dauw op voor het bezoek aan de Kelimutu-vulkaan, dan is de kans

groter dat het helder is. En het uitzicht is onvergetelijk als je de zon ziet opkomen

boven de kratermeren. Je wordt door je chauffeur naar de vulkaan gebracht, het

laatste stukje naar het uitkijkpunt moet je lopen, zo’n 30 minuten. Het bijzondere

van de Kelimutu zijn de 3 kratermeren die allemaal een andere kleur hebben. De

meren danken hun kleur aan opgeloste mineralen in het water, maar de locals

hebben daar veel leukere verklaringen voor! De kleuren steken als edelstenen af bij

de diepgrijze, lavakleurige omgeving.

Bezoek vervolgens de warmwaterbronnen bij Moni. Deze natuurlijke baden hebben

een aangename temperatuur. In de middag heb je tijd om een wandeling te maken

door de sawa’s.

Overnachting in Moni.



Dag 5: Moni - Riung

Een mooie rit door het groene landschap richting Ende. Onderweg stop je in het

dorp Saga waar de Lio-stam leeft. Zij voeren nog altijd traditionele rituelen uit om

de oogst te bevorderen. In het dorp Wolotopo kun je even de benen strekken. Je

ziet de vrouwen die druk bezig zijn met het weven van de ikatdoeken. De

traditionele huizen zijn in goede staat en bijzonder zijn de houtsnijwerken met

symbolen van de Lio-stam. In Ende bezoek je het huis van de voormalige president

Soekarno (gesloten op vrijdag). Bij het strand van Pengga Jawa zie je wonderlijke

blauwe keien liggen. Je rijdt verder door het ongerepte binnenland met eindeloze

vergezichten en langs de noordkust. Aan het einde van de dag arriveer je in Riung,

na een lange maar boeiende tocht. Je bent de hele dag onderweg.

Riung is een kleine kustplaats waar weinig toeristen komen. Voor de kust van Riung

ligt het Pulau Tujuhbelas (17 eilanden) National Park. Tussen de eilanden liggen

prachtige koraaltuinen. Langs de kust zie je traditionele huizen op palen waar

Buginezen wonen; een vissersvolk afkomstig van Sulawesi.

Overnachting in Riung.

Dag 6: Riung



Stap aan boord voor de boottocht voor de kust van Riung. Je vaart langs de

verschillende eilanden en uiteraard is er voldoende gelegenheid om te snorkelen.

Maar eerst stop je om de vliegende honden te bekijken die in de mangrovebossen

langs de kust hangen. Een bijzonder aanzicht om zoveel gigantische vleermuizen bij

elkaar te zien. Je vaart verder naar een verlaten strand op één van de eilandjes.

Neem een duik in het kristalheldere water en bewonder de kleurrijke

onderwaterwereld. Rond het middaguur wordt de lunch geserveerd. Neem iets te

lezen mee en je kunt hier nog enkele uren doorbrengen met snorkelen en relaxen.

Overnachting in Riung.

Dag 7: Riung - Bajawa

Wederom een mooie rit door de binnenlanden van Flores. Je rijdt in ongeveer 2,5

uur naar Bajawa. Onderweg bezoek je de heetwaterbronnen bij het dorp Soa. Aan

de voet van de vulkaan Inielika heeft water diverse natuurlijk baden in de rotsen

uitgeslepen. Voordat je naar Bajawa rijdt, bezoek je het traditionele dorp Wogo.

Bajawa ligt hoog, aan de voet van de vulkaan Enerie. Het is een uitstekende

uitvalsbasis voor een bezoek aan de traditionele dorpen in de omgeving. Ondanks

dat de meeste bewoners officieel katholiek zijn, nemen de traditionele gebruiken

en voorouderverering nog een belangrijke plaats in.

Overnachting in Bajawa.

Dag 8: Bajawa



De hooglanden rondom Bajawa lenen zich uitstekend voor het maken van

wandelingen. Vroeg in de ochtend bezoek je het dorp Tololela. Je wandelt in circa

1,5 uur door een bergachtig gebied, langs fruitbomen en bamboe naar het dorp toe.

Je wordt hartelijk ontvangen door de lokale bevolking. Vrouwen maken ikatdoeken

en kinderen spelen in het dorp. Verder afgelegen, en daarom ook minder bezocht,

is het dorp Belaraghi. Dit dorp is hoger gelegen en er wonen bijna alleen nog

ouderen. Met de auto rijd je in ongeveer 1,5 tot 2 uur naar Belaraghi toe, maar je

moet ook weer terug. Dit kost je dus minimaal een halve dag.

Voor degenen die op zoek zijn naar een intensievere wandeling raden we aan om

een hike te maken naar de vulkaan Wawo Muda met meren in verschillende

kleuren.

Overnachting in Bajawa.

Dag 9: Bajawa - Ruteng

Vandaag bezoekt je de bekendste dorpen in dit gebied: Bena en Luba. In het

midden van beide dorpen staan megalieten tussen de oude huizen in. Hier worden

nog regelmatig rituelen gehouden. Je stapt weer in de auto en je rijdt verder door

een weids landschap met spectaculaire uitzichten op zee, de vulkaantoppen en

grillige lavastromen. Bij Aimere stopt je bij één van de distilleerderijen van arak.

Door het dichtbegroeide bergland vervolg je de rit naar het Rana Mese-meer. Even

de benen strekken voordat je verder rijdt naar Ruteng. De volgende stop is het

uitzichtpunt Golo Curu nabij Ruteng. Vanaf hier heb je een schitterend uitzicht over

Ruteng en de omgeving. De rijtijd is ongeveer 4 uur, maar als je regelmatig stopt

ben je de hele dag onderweg.



Het bergplaatsje Ruteng wordt omgeven door meerdere vulkanen. Het bergland bij

Ruteng is dichtbegroeid en in de diepte zie je mooie sawa’s. Ruteng is het centrum

van de Manggarai-stam. De geweven doeken van deze stam zijn bijzonder vanwege

het kleurgebruik. Maak een wandeling langs de authentieke huizen, een grote

banyanboom en bezoek de markt in Ruteng Pu’u.

Overnachting in Ruteng.

Dag 10: Ruteng - Denge

Vanuit Ruteng rijd je langs landerijen, rijstvelden en door kleine dorpen naar het

dorp Denge. Het is een lange rit via een slechte weg, maar stop gerust om je benen

te strekken en te genieten van de vergezichten. Je stopt onderweg om te lunchen

in een lokaal restaurant. In de loop van de middag arriveer je in het dorp Denge, dit

is het uitgangspunt voor de trekking naar Wae Rebo. Je verblijft in een zeer

eenvoudig guesthouse, maar je wordt zo hartelijk ontvangen dat je de primitieve

omstandigheden snel vergeet.

Overnachting in Wae Rebo.

Dag 11: Denge - Wae Rebo



Vandaag staat er een klim van circa 4 uur op het programma naar het dorp Wae

Rebo. Samen met een lokale gids loop je door een gebied dat nauwelijks door

toeristen wordt bezocht. Je loopt eerst door het regenwoud. Hier zijn enkele

natuurlijke poeltjes. Stop even om je op te frissen en op adem te komen. Als je

verder doorloopt, kom je bij een uitzichtpunt en dan nog verder weg van de

bewoonde wereld. Eenmaal aangekomen in Wae Rebo word je door de lokale

bevolking verwelkomd met een speciale ceremonie. Lunch en diner worden in het

dorp voor je bereid en je overnacht ook in het dorp.

In Wae Rebo staan nog 7 bijzondere traditionele huizen, ook wel Mbaru Tembong

genoemd. In ieder huis wonen meerdere families. De mensen leven van de

landbouw.

Overnachting in Wae Rebo.

Dag 12: Wae Rebo - Labuan Bajo

Sta weer vroeg op, zodat je kunt vertrekken voordat het te warm wordt. Neem

afscheid van de gastvrije bevolking en wandel in een rustig tempo via dezelfde

route bergafwaarts. In de middag arriveer je weer in Denge, waar de lunch wordt

geserveerd. Daarna word je naar Labuan Bajo gebracht, waar je laat in de middag of

vroeg in de avond arriveert.

Je neemt afscheid van de chauffeur.

Labuan Bajo is een rommelig havenstadje. In de hoofdstraat zie je een paar winkels

en kleine restaurants en langs de kust tref je mooie stranden. Je ziet hier geen

strandstoelen en parasols; de stranden worden vooral gebruikt door de lokale

bevolking en vissers. Vanaf het hoger gelegen deel kijk je uit over de baai met

honderden groene eilanden. Labuan Bajo is het uitgangspunt voor het bezoek aan

de Komodo-archipel, waar de komodovaranen leven. Ook is het een uitstekende

plek om te duiken en snorkelen.

Overnachting in Labuan Bajo.

https://www.vanverre.nl/indonesie/plaatsinformatie/kleine-sunda-eilanden/labuan-bajo


Dag 13: Labuan Bajo - Komodo-archipel

Je wordt naar de haven gebracht en gaat aan boord van de boot om het bijzondere

natuurgebied voor de kust van Labuan Bajo te verkennen. De Komodo-archipel

bestaat uit talrijke eilanden. Op de eilanden Komodo en Rinca leven de reusachtige

komodovaranen. Een enorm reptiel, dat wel 3 meter lang kan worden. De dieren

jagen op vogels, zwijnen, herten en kleine zoogdieren. Het zijn behendige

zwemmers en ze kunnen onverwacht snel zijn. Je vaart eerst naar Rinca. Dit is het

meest interessante eiland, omdat de kans om varanen te zien groter is dan op

Komodo. Samen met de ranger maak je een wandeling over het eiland. Je

overnacht voor de kust van Rinca of bij een eiland in de buurt. Aan boord van de

boot wordt het diner geserveerd.

Overnachting in Komodo.

Dag 14: Komodo-archipel - Labuan Bajo

Je wordt gewekt door fluitende vogels en de deinende zee. Na het ontbijt maak je

een wandeling over het eiland Padar. Je stapt weer aan boord en vaart verder naar

het eiland Komodo. Samen met de ranger ga je nogmaals op zoek naar

komodovaranen. Naast buffels, herten en zwijnen leven er op dit groene eiland ook

veel vogels, waaronder kaketoes.

Je bent op één van de beste snorkelplekken van Indonesië, dus een duik onder

water mag zeker niet ontbreken. Bij Pink Beach wordt de lunch geserveerd en heb

je de tijd om te snorkelen. Niet alleen de onderwaterwereld is bijzonder, maar het

strand is ook echt roze. Nog even ontspannen voordat je terugvaart naar Labuan

Bajo.



Je wordt van de haven opgehaald en naar je hotel in Labuan Bajo gebracht

(transfer).

Overnachting in Labuan Bajo.

Dag 15: Labuan Bajo - Labuan Bajo vertrek

Je wordt van je hotel opgehaald en naar de luchthaven van Labuan Bajo gebracht

(transfer).

Je gids neemt afscheid van je.

Overnachtingen

De onderstaande hotels hebben wij opgenomen in de reis, ook staan er suggesties

in. Klik hieronder op de balkjes om de verschillende suggesties voor deze rondreis

te bekijken. Staat het hotel van jouw keuze er niet bij, laat het ons weten wij

kunnen bijna alle hotels aanbieden.

 Inbegrepen

Nacht 1 t/m 2: Maumere, Hotel Sea World

⭐⭐⭐⭐⭐

Een aangenaam hotel aan het strand. De kamers zijn gevestigd in traditionele,

Indonesische bamboehutjes, die perfect in de omgeving passen. Hotel Seaworld is

de uitvalsbasis om te snorkelen en duiken en om je rondreis over Flores te

beginnen. Het hotel beschikt over een eigen duikschool, die is uitgerust met duik-

en snorkelapparatuur. De divemaster regelt boottrips naar de verschillende plekken

in Maumere Bay.



 Inbegrepen

Nacht 3 t/m 4: Moni, Kelimutu Paradiso Resort

⭐⭐⭐⭐

Kelimutu Paradiso Resort ligt in Moni, nabij de Kelimutu vulkaan, er zijn nette

kamers, een restaurant en een prettige tuin.

 Inbegrepen

Nacht 5 t/m 6: Riung, Cafe del Mar

⭐⭐⭐⭐⭐

Cafe del Mar heeft een gezellig restaurant waar je verschillende verse gerechten

kunt bestellen. De gemoedelijke sfeer en service staan centraal.



 Inbegrepen

Nacht 7 t/m 8: Bajawa, Manulalu Hotel

⭐⭐⭐⭐

Slapen in Manulalu Jungle Resort is een geweldige ervaring! Tegen een heuvel zijn

verschillende huisjes gebouwd met mooie inrichting, een combinatie van modern

met Indonesisch. Vanaf je grote terras met extra buiten bed kijk je uit over de vallei

met verschillende lokale dorpjes. Links van je komt de zon op en rechts gaat deze

’s avonds weer onder.



 Inbegrepen

Nacht 9: Ruteng, Springhill Bungalow

⭐⭐⭐⭐

De kamers van het Spring Hill hotel in Ruteng zijn omringd door een prachtig

aangelegde tuin met vijver. Een mooie omgeving om ’s ochtends wakker te worden.

Voor Flores is het een goed middenklasse hotel die luxe aanvoelt. De kamers zijn

comfortabel.

 Inbegrepen

Nacht 10: Wae Rebo, Homestay Blasius Monta

⭐⭐⭐⭐

Zeer eenvoudige homestay gelegen in het dorpje Denge. Een goede uitvalbasis voor

het maken van een trekking naar Wae Rebo.



 Inbegrepen

Nacht 11: Wae Rebo, Homestay Wae Rebo Lodge

⭐⭐⭐⭐

Eenvoudige homestay. Goede uitvalbasis voor het maken van een trekking naar Wae

Rebo.

 Inbegrepen

Nacht 12: Labuan Bajo, Hotel Puri Sari

⭐⭐⭐⭐⭐

Leuk, kleinschalig hotel dat is gelegen aan het strand. Labuan Bajo vormt het

ideale uitgangspunt voor een boottocht naar Komodo en Rinca, waar je de

komodovaranen kunt bekijken.



 Inbegrepen

Nacht 13: Komodo, Komodoboot

⭐⭐⭐⭐⭐

Tijdens je trip naar de eilanden Komodo en Rinca overnacht je aan boord van de

Komodo-boot. De accommodatie is eenvoudig, maar deze is alleen voor je

gezelschap, privé dus!

Wil je snorkelen? Neem de benodigdheden mee uit Labuan Bajo.

Neem goede wandelschoenen, zwemspullen en handdoek, pet/hoed en zonnebrand

mee.

 Inbegrepen

Nacht 14: Labuan Bajo, Hotel Puri Sari

⭐⭐⭐⭐⭐

Leuk, kleinschalig hotel dat is gelegen aan het strand. Labuan Bajo vormt het

ideale uitgangspunt voor een boottocht naar Komodo en Rinca, waar je de

komodovaranen kunt bekijken.



Inbegrepen

Alle overnachtingen, inclusief ontbijt

Engelssprekende gids van dag X t/m  X

Auto / minibusje met chauffeur van dag X t/m X

Tol- en parkeergelden

Vermelde transfers

9-daagse tour naar Flores, inclusief alle overnachtingen inclusief ontbijt,

Engelssprekende gids, vervoer per minibus, boottocht Riung-eilanden met

lunch aan boord

3-daagse trekking, inclusief overnachtingen met ontbijt, 2x lunch, 2x diner,

Engelssprekende gids, vervoer per minibus, Entreegelden

3 -daagse tour Komodo en Rinca, inclusief 2 nachten hotel Labuan Bajo en 1

nacht Komodoboot, 2x lunch en 1x diner aan boord, privéboot met bemanning,

Engelssprekende gids, ranger, entreegelden National Park Komodo

Niet inbegrepen

Intercontinentale vluchten

Optionele excursies, overige maaltijden en dranken, fooien en persoonlijke

uitgaven

Entreegelden optionele bezienswaardigheden

Reis-/annuleringsverzekering



Waarom ook je vliegticket boeken bij Van Verre?

Het boeken via Van Verre biedt diverse voordelen, waaronder zekerheid, flexibiliteit,

verzekering en mogelijke prijsvoordelen.

Allereerst kun je bij ons een ticket in optie zetten. Zo kunnen wij voor een

bepaalde periode de prijs vasthouden van een ticket, zonder het ticket definitief te

boeken. De optie is gratis en vrijblijvend, waardoor jij op je gemak in overleg met

ons de rondreis kunt samenstellen.

Als het vliegticket en landarrangement samen een pakket vormen, valt jouw reis

volledig onder de dekking van het SGR en Calamiteitenfonds. Ook is het ticket dan

bij de meeste verzekeraars meeverzekerd in geval van annulering.

Daarnaast kunnen wij binnenlandse vluchten en intercontinentale vluchten

gezamenlijk boeken, waardoor jouw overstap op een volgende vlucht verzekerd is.

Reisvoorstel aangevraagd, wat gebeurt er nu?

Elke reisspecialist van Van Verre kent een aantal bestemmingen door en door, uit

eigen reiservaring. We zorgen ervoor dat je reisaanvraag bij dé landendeskundige

terechtkomt die jou alles kan vertellen over deze bestemming. Jullie stippelen

samen een reisroute uit die aansluit op jouw reiswensen. Deze route werken we

vervolgens uit tot een reisvoorstel met een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving,

hotelbeschrijvingen en praktische informatie. Per e-mail ontvang je een link naar

jouw persoonlijke reisvoorstel.

Heb je vragen of wil je iets wijzigen? De landendeskundige bespreekt het graag

persoonlijk met je. Is jouw reis helemaal naar wens? Dan leggen wij alle

reisonderdelen voor je vast bij onze lokale partners op de bestemming.



Hulp nodig bij het samenstellen van je reis?

Vrijblijvend en persoonlijk advies voor je individuele rondreis? Onze reisspecialisten

helpen je graag verder, via e-mail, telefoon, videobellen of bij ons op kantoor in

Monnickendam.

Bel ons op (+31) 0 299 - 47 50 83 of mail naar reizen@vanverre.nl. Een uitgebreid

reisvoorstel vraag je aan via onze website. Onze Indonesië specialist staat voor je

klaar!
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